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ÖNSÖZ 


Büyük mutasavvıf ve mütefekkir Şeyh Feridüddin Attâr (kuddise sırruhül tarafından kaleme alınan bu eserin muhtevası; din, tasavvuf ve ahlâk konuları içermektedir. “Nasihat kitabı” anlamına gelen Pendname isimli bu eser, yüzyıllardır önemini yitirmeden günümüze kadar ulaşmıştır. 


Pendnâme, İslâm âlimleri tarafından büyük ilgi görmüş ve birçok âlim tarafından, talebelerine ders olarak okutulmuştur. Şark klasikleri arasında yer alan bu kıymetli kitap, Türk şairlerini de etkilemiş ve Anadolu'da bu tarzda pendnâmeler kaleme alınmıştır. İslâm uleması tarafından çok defa şerhedilen ve tercümesi yapılan eser birçok dile çevrilmiştir. Üzerinde çalışma yaptığımız bu değerli kitabın çevirisinde Şeyh Mehmed Murad Nakşibendi'nin (kuddise sırruhül Mâ-hazar isimli şerh kitabı esas alınmıştır. 


Yaklaşık 1000 beyit civarında kaleme alınan eser, mesnevi nazım şeklindedir ve bu tarzda yazılan diğer eserlere de ışık tutmuştur. Bizler de bu kıymetli eseri siz değerli okuyucularımız için tercüme edip hazırladık. 


GİRİŞ 


Feridüddin Attâr'ın (kuddise sırruhül Hayatı, Edebi Kişiliği, Görüşleri ve Tasavvuf Anlayışı 


Şeyh Feridüddin Attâr günümüze ulaşan sınırlı bilgilere göre Horasan Selçukluları'nın son zamanlarında, 537-540 (1142-1145) yılları arasında Horasan'ın dört önemli şehrinden biri olan Nişâbur'un bir köyünde dünyaya geldi. Babasının da mesleği olan eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için Attâr lakabını aldı ve bu lakapla meşhur oldu. Çocukluk ve gençlik devresi. hakkında fazla bilgi bulunmayan Attâr'ın eserlerinden gençliğinde attarlıkla uğraştığı, ilim tahsil ettiği, tasavvufi bilgiler edindiği ve çeşitli şeyhlere hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Kendisi, peygamberler ve veliler hakkında birçok kitap okuduğunu ve otuz dokuz yıl boyunca tasavvufla ilgili şiirleri ve hikâyeleri topladığını söyler. Anne ve babasını gençliğinde kaybeden Attâr'ın ailesi ve yakın çevresi hakkında fazla bilgi yoktur. Muhtarnâme isimli 


12 e PENDNÂME 


eserinde yer alan iki rubâisinden otuz iki yaşındaki bir oğlunu kaybettiği, dolayısıyla evlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 


Kaynakların verdiği bilgilerden ve bazı şiirlerinden anlaşıldığına göre, Attâr (kuddise sırruhül küçük yaştan itibaren ve özellikle kendisini tasavvufa verdikten sonra birçok seyahatte bulundu. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan'a yaptığı bu seyahatlerden sonra doğduğu şehir olan Nişâbur'a geri döndü ve orada inzivaya çekildi. Uzun yıllar devam eden bu inziva hayatı esir düşmesiyle son buldu. İşgal edilen Nişâbur'da bir Moğol askerinin eline esir düşen Attâr kendisini bu zalimlerin elinden kurtarmak isteyen kimselerin verdiği değerli eşya ve paraları kabul etmemiş; lâkin sonunda bir çuval saman karşılığında onu kurtarmak isteyen birinin bu önerisini duyunca, “İşte gerçek değerimi buldum” diyerek razı olmuştur. Bu duruma sinirlenen Moğol askeri onun mübarek başına kılıcını vurmuş ve Feridüddin Attâr'ı (kuddise sırruhül oracıkta şehid etmiştir. Kabr-i şerifi bugün İran topraklarında bulunan Nişâbur'un Bezirgânlar kasabasındadır. Türbesi 891 (1486) yılında Ali Şir Nevâi tarafından tekrar imar edilmiştir. 


Attâr'ın tasavvuf terbiyesini kimden aldığı, irade hırkasını giyip giymediği kesin olarak bilinmemektedir. Babasının da şeyhi olduğu rivayet edilen Kutbüddin Haydar, Rükneddin-i Ekâf ve Mecdüddin el-Bağdâdi'nin müridi olduğu şüphelidir. Esrârnâme'sinin önsözün- de aşırı derecede övdüğü Ebü Said-i Ebü'l Hayr'a (6. 
440/1049) manen intisap ettiğini, sahip olduğu her devleti onun ruhaniyetinden aldığını, kendisini terbiye eden kişinin bu zat olduğunu söyler ve dolayısıyla “üveysi” olduğuna işaret eder. Eserlerinden, devrindeki birçok 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mutasavvıf ve şeyhle tanıştığı, onlarla dostluk kurup eserlerini okuyarak kendisini tasavvuf merhalelerini aşmaya hazırladığı, bu gayretler sonunda irşad makamına ulaştığı anlaşılmaktadır. Attâr tasavvuf erbabının sırlarını öğrenip makam ve hallerini incelemekle yetinmemiş, tasavvufu benimseyip içine girmiş ve seyrü sülük ile meşgul olmuş, kendisinden sonra yaşayan pek çok İranlı mutasavvıf-şair ve edibe önderlik etmiştir. Bunlar arasında Mevlânâ, Mahmud-ı Şebüsteri, Sa'di, Hâfız ve Molla Câmi sayılabilir. Özellikle Mevlânâ'nın Attâr” âşıkların önderi sayması, tasavvuf yolunda kendisini küçük, onu büyük görmesi, eserlerinden büyük ölçüde faydalanması, hatta onu “ruh”, Senâi'yi de ruhun iki gözü olarak kabul etmesi Hallac”daki nurun Attâr'ın ruhunda tecelli ettiğini ve Hallac”ın ona mürebbi olduğunu söylemesi şüphesiz bir sebebe dayanmalıdır. Kendisine ait olduğu kesin olarak bilinen eserlerinde Attâr Ehl-i beyt'e hürmet ve sevgide kusuru bulunmayan, müsamahalı ve taassuba karşı bir Sünni”dir. 


Edebi Kişiliği 

Attar (kuddise sırruhül, klasik nazım şekillerinin pek çoğunu kullanmış ama daha çok mesnevi ve gazelde başarı sağlamıştır. Orijinal ve yer yer aşkla dolu ۲ 
yazmışsa da bu türde Hayyam derecesine ulaşamamıştır. Kasideleri naat, öğüt ve tasavvufun ana meseleleri hakkındadır ve bunlar Gazneliler devrinin büyük kaside üstatları Unsuri, Ferruhi ve Minüçehri'ninkiler kadar güzel, ahenkli akıcı ve olgun değildir. Buna rağmen dini ve ahlâki kasidelerde sadece Senaf ve Nasır-ı Hüsrev”i geçememiştir. Attâr'ın ustalığı tasavvufi gazellerinde aranmalıdır. O, bu nazım şeklinde kendisinden sonra gelen şairlerin örnek aldığı biri olmuştur. Gazel ve mesnevilerinde Senâi dahil bütün seleflerini geride bırakmıştır. 
Onu bu konuda yalnız birkaç istisna ile Hz. Mevlânâ aşabilmiştir. Hz. Mevlana [kuddise sırruhül ise Attâr'ın (kuddise sırruhül küçükken Esrârnâme'sini hediye ettiği çocuktur. Tasavvufu bu şekilde tanıyan Mevlana Esrârnâme'yi boynuna asarak gezmiştir. Attar”ın gazelleri tasavvuf zevkini, özellikle vahdet-i vücüd telakkisini, ilâhi yolculuk için gerekli kabul ettiği aşkı ve aşıklığı dile getirir. 
Attar, gazelleri için uygun ve gönle hoş gelen vezinler bulmuştur. Divan”ında yer alan şiirlerinin büyük bir kısmı rediflidir. Şiirlerinin çoğunluğunu oluşturan mesnevilerin hepsi tasavvufla ilgilidir. Bu nazım şeklindeki eserleri- ne bakarak onun doğuştan bir mesnevici olduğu kabul edilebilir. Mesnevilerinde şiire ve edebi sanatlara hâkim üstün bir hikâyeci olarak görünür. Tasavvufi bir meseleyi ele alırken temsillere başvurması, çerçeve hikâyeler içinde açık ve anlaşılır bir plana göre iç içe daha küçük hikâyeler anlatarak konuyu daha anlaşılır bir hale getirmesi ve böylece manaları ana hikâye ile birleştirme- de büyük bir ustalık göstermesi ona has bir özelliktir. 
Mevlânâ, Attâr'dan aldığı bu anlatım tarzını kendi yeteneklerini de koyarak bazı yönlerde geliştirmiştir. Hz. 
Mevlânâ'nın kendisine hem düşünce hem de edebi üslup olarak örnek aldığı Feridüddin Attâr hakkında söylediği beyitler şunlardır: 


عطار روح بود ثنابی دو چشم او 


Attâr rûh büd senâyi dü çeşm-i û 
Ma ez pey-i Senat vu Attâr âmedim 
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(Attar ruhtu, Senâi de onun iki gözü, biz ikisinin de ardından geldik.) 


من öl‏ ملای رومم که از نظمم شکر ریزد 
Men ân Mollâ-yi Rümem ki ez nazmem şeker rîzed‏ 


Velâkin der sohen goften ğulâm-ı şeyh Attârem 


(Ben şiirlerinden şeker saçılan Rumelili mollayım, ancak söz söylemede Attâr'ın uşağıyım.) 


آنچه گفتم در حقیقت ای عزیز öl‏ شنیدنستم من از عطار نیز 
Ançi goftem der hakikat ey aziz‏ 


An şenidenestem men ez Attar niz 


(Ey azizim! Her ne söyledimse, doğrusu, ben onu Attar”dan duymuşumdur.) 


هفت شه عشق را عطار AS‏ مس 
ما هنوز اندر پی يك کوچه ایم 
Heft şehr-i ışk râ Attâr geşt‏ 
Mâ henüz ender pey-i yek küçeim‏ 
(Attâr aşkın yedi şehrini gezdi, bizse daha onun‏ peşinde bir sokaktayız.)‏ 


Selefleri gibi Horasan üslubunda şiir söyleyen Attâr'ın (kuddise sırruhüj dili akıcı ve süslemeden uzaktır. Şiirleri aşk ve iştiyakı dile getirir. Güç ve anlaşılmaz tarafı azdır. Kelimeler genellikle bilinen anlamlarıyla kullanılmıştır. Eserlerinin hemen hepsini tasavvufi konuları açıklamak için yazmış, bu yolda zaman zaman lafız fesahatini mana uğruna feda etmiştir. Bu tasavvufi şevk içinde şairliğin bazı kural ve geleneklerini terketmiş, mesela ömrünün sonuna kadar hiçbir makam ve rütbe sahibini övmemiştir. Aşk ateşi ve heyecanı bütün şiirlerinde ve özellikle divanında, onu okuyan her gönül sahibinin derhal alevleneceği ölçüde hissedilir. Kasidelerinde özellikle dünyanın geçiciliği üzerinde durarak insanoğlunun uyarılması gerektiğini dile getirir. Şiirlerinin hepsinde insana ömrünü nasıl geçireceği konusunda etkili hatırlatmalar- da bulunarak nasihatler verir. 


Eserleri 


Attâr (kuddise sırruhül, nazım ve nesirde önemli eserler meydana getirmiştir. Manzum eserlerinin 100.000 beyit civarında olduğu söylenmektedir. Eserlerinde hikâye anlatımına en çok yer veren şair olarak bilinir. Söz konusu hikâyelerin büyük kısmı, süfi vâizlerin anlattıkları dokunaklı hikâyelerin nazmedilmiş şeklinden ibarettir. 
Nitekim eserlerinde Ahmed el-Gazzâli'nin vaazlarında anlattığı hikâyelerin hepsine rastlandığı gibi İbn Sinâ, Ebü Said-i Ebü”l-Hayr, Sühreverdi el-Maktül, Muhammed el-Gazzâli ve başkalarının bu tür hikâyelerinden de faydalanmıştır. Onun faydalandığı bu hikâyelerden bazısının kaynağının eski Yunan'a kadar vardığı da bilinmektedir. H. Ritter, Attâr'ın eserlerinde en az üç farklı üslubun müşahede edilmesini, hayatı boyunca İran şairlerinde çok ender görülen ruhi değişimler geçirmesi- ne bağlarken Said-i Nefisi, Zerrinküb ve Bediüzzaman Firüzanfer bu üslup farkının gerçekte ona ait olmayan 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eserlerin ona isnat edilmesinden kaynaklandığını, kendisine aidiyeti olduğu kesin olarak bilinen eserlerinde üslubun tek ve mükemmel olduğunu ispata çalışırlar. 
Bu araştırmacılara göre Attar”ın günümüze kadar gelen ve onun olduğunda şüphe bulunmayan yedisi manzum, biri mensur sekiz eseri vardır. 


1. İlâhinâme. 6500 beyitlik bir mesnevidir. Çerçeve hikâye, bir hükümdarın altı oğluna dünyada en çok arzu edip elde etmek istedikleri şeyleri sorması, onların da sırasıyla cevap vermeleridir. Her biri insanın ihtiraslarından birini temsil eden arzular etrafında gelişen hikâyede baba bunların manasızlığını gösterir. //Ahiname ilk olarak Şemseddin Sivâsi (6. 1006/1597) tarafından manzum olarak Anadolu Türkçesi'ne, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından da düz yazı halinde günümüz Türkçe'sine çevrilmiştir (İstanbul 1947). Eser H. Ritter (Leipzig-İstanbul 1940) ve F. Rühani (Tahran 1339/1960) tarafından neşredilmiştir. 2. Esrârnâme. Attâr'ın ilk tasavvufi mesnevisidir. Yirmi altı bölüme ayrılan eser küçük hikâyelerden meydana gelir. Çerçeve hikâye yoktur. Sâdık Gevherin tarafından neşredilen (Tahran 1338/1959) eser 15. yüzyılda Akkoyunlu Ahmedi tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 3. Musibetnâme. 5740 beyitlik bir mesnevi olup Cevâbnâme adıyla da bilinir. Attâr'ın tasavvufi görüşlerini ve fikri dünyasını en düzenli şekilde aksettiren mesnevisidir. Kırk bölüme ayrılan eserde sâlikin önce melekler arasında ve öteki dünyada, sonra da bu âlemde dolaşması, peygamberlere başvurması, daha sonra duygu, hayal ve akıl ile ruha giderek bunlara Allah'ı [celle celâluhü | sorması, neticede Allah'ı (celle celâluhü| kendi içinde bulması hikâye edilmiştir. Bu mesnevi Nürâni Visâl tarafından yayımlanmıştır (Tahran 1338/1959). 4. Hüsrevnâme. Gül 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ü Hüsrev veya Gül ü Hürmüz de denen bu eser, Attâr'ın (kuddise sırruhül tasavvufi olmayan tek mesnevisidir. Bu mesnevide Rum kayserinin gayri meşru oğlu Hüsrev ile Hüzistan şahının kızı Gül'ün aşk maceraları anlatılır. Bu aşk hikâyesi, hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Bedr-i Ahvâzi adlı bir kimse tarafından mensur olarak yazılmış, daha sonra Attâr aynı konuyu bu eserden nazma çekmiştir. Aşk macerasının Ahvaz'da geçmesi sebebiyle mesnevideki çerçeve hikâye o yöredeki mahalli menkıbeler üzerine kurulmuştur. Bu mesnevinin eski ve yeni olmak üzere iki versiyonu vardır. Eski olanı Attâr'ın (kuddise sırruhü) meşhur tasavvufi mesnevisi /Mantıku”t-Tayr”ın nazmedilişinden yani 581'den (1187) önce kaleme alınmıştır ve yenisine göre çok daha uzundur. Özet şeklindeki yeni versiyon ise çok daha sonra nazmedilmiştir. 
5. Muhtârnâme. Attâr'ın 5000”i aşkın rubâisinden seçerek konularına göre elli bölümde tertip ettiği bir rubailer mecmuasıdır. Mecmuanın ilk üç bölümü tevhid, naat ve ashabın menâkıbına dairdir; 4-9. bölümler de önemli tasavvufi mazmunlar üzerinde durulur. 10-29. bölümlerde manevi ve ahlâki konular işlenir. 30-49. bölümlerde aşk ve aşkın tecellileriyle sevgilinin vasıfları incelenir; bu arada 44. bölümde kalenderiyâta bir parça yer verilir; son bölümde ise şairin şahsi temennisi dile getirilir. 6. 
Mantıku”t-Tayr. Makâmât-ı Tuyür, Makâlâtü't-Tuyür ve Tuyürnâme adlarıyla da anılan ve 1187'de kaleme alınan bu eser, temsilli bir şekilde vahdet-i vücüd inancını anlatan bir mesnevidir. Bu mesnevideki kuşlar sâlikleri temsil eder. Hüdhüd kılavuz yani mürşiddir. Simurg (anka) Allah'ın (celle celaluhül zuhur ve taayyünüdür. Makâlâtü't-Tayr'ın 14. yüzyıl Anadolu şairlerinden Gülşehri tarafından yapılan tercümesinin tıpkı basımını Agâh Sırrı 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Levend neşretmiştir (Ankara 1957). Eser Şemseddin Sivâsi ve ayrıca Fedaf (6. 1636) adlı bir şair tarafından tercüme edilmiş, manzum olan ikinci tercüme basılmıştır (İstanbul 1274). Makalatü”t-Tayr Abdülbaki Gölpınarlı tarafından günümüz Türkçe'sine de çevrilmiştir (I-II, İstanbul 1962-1963). 7. Divan. Mesnevilerindeki tasavvufi fikirleri lirik bir tarzda ifade ettiği eseridir. 10.000 beyitlik divanın henüz ilmi bir neşri yapılmamıştır. 8. Tezkiretü'/- Evliya. Büyük süfilerin hal tercümelerinden bahseden ve bazı sözlerini nakleden mensur bir eserdir. Attar”ın çok tanınmış ve birçok dile çevrilmiş olan bu eserinin sonradan istinsah edilen bazı nüshalarına yirmi beş süfinin hal tercümesi daha eklenmiştir. Tezkiretü”/-Evliya, ilk olarak Aydınoğlu Mehmed Bey zamanında adı bilinmeyen bir kişi tarafından Türkçe”ye tercüme edilmiştir. Eserin en tanınmış tercümesi ise Sinan Paşa'ya aittir. Tezkiretü”1- Evliyâ'nın son tercümesi Süleyman Uludağ tarafından yapılmıştır (İstanbul 1984). Bu sekiz eserle kendisi tarafından imha edilen Cevâhirnâme ve Şerhu”l-Kalb mesnevilerinin adları Hüsrevnâme ve Muhtârnâme'nin önsözlerinde zikredilmiştir. 
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Bir avuç toprağa iman veren, kötü sıfatlardan münezzeh olan Allah'a [celle celiluhül sonsuz hamdü senâ olsun. O Rabbü”l-âlemin ki Âdem'e (aleyhisselam) ruh üfledi, Nuh”u [aleyhisselâm] tufanından çekip kurtardı. Ad kavmini" perişan etmesi ve layık olduklarını yapması için rüzgöra emretti. Kendi lutfunu Hz. İbrahim (aleyhisselam) üzerinde gösteren Hak Teâlâ, ateşi gülistan eyledi. Seher vaktinde Lut kavmini” yerle bir eden de yine O”ydu. 
Kendisine ok atan düşmanın işini bitirmeye bir sivrisinek yetti. Düşmanlarını denize çeken o Cenab-ı Huda, dişi bir deveyi de mermer taştan halkeyledi. Kadir ve 


1 Âd Kavmi: Hz. Nuh'tan [aleyhisselâm] sonra yaşamış olan bu kavme 
peygamber olarak Hz. Hûd [aleyhisselâm] gönderilmiştir. Âd kavmi Hz. 
Hüd'u [aleyhisselâm] yalanlayıp onun getirdiği dini inkâr ettiği için şiddetli bir rüzgârla cezalandırılmıştır. Âd kavmiyle ilgili bilgiler genellikle Kur'ân-ı Kerim'e dayanmakta, ayrıntılar ise daha çok tefsirlerde bulunmaktadır. 


2 Lut Kavmi: Kur'ân-ı Kerim'de, kendilerine gönderilen peygambere 
nisbetle bu isim verilmiştir. Milâttan önce 5000'li yıllarda bugünkü Lut gölü yakınlarında yaşamışlardır. İçine düştükleri sapkınlık ve fi”l-i şeniden dolayı helâk edilmişlerdir. 
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Kayyüm olan Allah, lutuf buyurduğu vakit; Hz. Davud'un (aleyhisselâm) elindeki demiri mum eyledi. Süleyman aleyhisselâma padişahlık ve izzet verdi, onun yüzüğüne şeytanı ve cinleri itaatkâr kıldı. Allah Teâlâ Hz. Eyyüb aleyhisselâmın vücudundan kurtçuklara azık verdi’, Hz. 
Yunus'tan da [aleyhisselâm] balinaya bir lokma verdi. 


Dilediğinde, hükmüyle bir kulunun başına testere koyar, diğer kulunun başına taç giydirir, sultan O'dur ve ne isterse onu yapar. Dilerse âlemi bir anda harap eder. 
Padişahlık, şüphesiz Allah'ın dır (celle celaluhül, kimsenin O'na niçin ve neden diye sormaya cesareti yoktur. Bir kuluna 200 altın dolu kese verir, diğer bir kuluna ekmeğe hasret can verir, bir kuluna hazine ve nimet bolluğu verir ve bir başkasına sıkıntı ve elem verir, biri saltanatta yüz izzet ve ikram görür, diğer bir bendesi ise fakirlikten ağzı açık bekler, biri sincap ve samur kürkü giymiştir, diğeri tandırda çıplak uyur. Mevlâ'nın bir kulu ipek, pamuklu kumaş üzerinde yatarken, bir başkası toprağın üzerinde donar. 


Allah Teâlâ, bizler göz açıp kapayıncaya kadar bu dünyayı yerle bir eder, o vakit O'na itiraz etmeye kimse güç yetiremez. Havada uçan kuşa balık veren Rabbü”l- âlemin, kullarına padişahlık devleti verir. Babasız evlat bağışlayan o Cenâb-ı Kibriya, beşikteki çocuğu da konuşturmaya kadirdir. Hak Teâlâ yüzyıllık ölüyü tekrar diriltir, bunu O'ndan başka kim yapabilir? O Hâlik'tır, çamurdan sultanlar yaratır, şeytanı yıldızlara taşlatır. Gökleri de koruyan O'dur, kuru yerden ot bitiren de O'dur. 
Hiç kimseye Allah'ın (celle celâluhüj hükümdarlığında ortaklık yoktur, O'nun sözünde ses yoktur, sıralama (söz dizimi) yoktur. 


3 Ağır hastalık halinin ifadesinde bir teşbihtir. Ehl-i sünnete göre 
nebiler insanların ikrah etmesinden korunmuştur. 
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İki Cihan Serveri 


Her iki âlemin önderi ve peygamberlerin sonuncusu sensin, sonradan geldin lâkin önceki peygamberlerin iftihar sebebi oldun. Dokuz kat felek sana yükseldi, peygamberler ve veliler sana muhtaç oldu. Hz. 
Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) varlığı âlemlere rahmet oldu, bütün yeryüzü O Rahmetelli'l-âlemin'e isallallahu aleyhi vesellem) mescid kılındı. Hz. Ömer ve Hz. Ebü Bekir [radıyallahu anhümâ) onun dostlarıydılar. Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek parmağının bir işaretiyle ay ikiye parçalandı. Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem) dostlarından biri mağara arkadaşıydı ve bir diğeri iyilerin komutanıydı. Hz. Osman ve Hz. Ali de [radıyallahu anhümâ] onun yâreniydiler, bu yüzdendir ki onlar âlemde veli oldular. Biri hayâ ve hilim madeniydi; bir diğeri ilim şehrinin kapısıydı. O Allah'ın resülü ki insanların en hayırlısıydı. Hz. Hamza ve Hz. Abbas (radıyallahu anhümâ] onun temiz amcalarıydılar. Her nefeste bizden o Allah'ın habibine, âl (ailesine) ve ashabına yüzlerce kere selâm olsun. 


Müctehid İmamlar 


Allah'ın [celle celaluhül rahmeti o müctehid imamların hepsinin ruhları üzerine olsun. Büyük imam Ebü Hanife (rahmetullahi aleyhi, Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] ümmetinin kandiliydi. Allah'ın (celle celâluhü| rahmet ve bereketi onun ruhu üzerine olsun, talebelerinin de ruhları şâd olsun. Ebü Hanife'nin dostu Ebü Yusuf ve İmam Muhammed [rahmetullahi aleyh] idi, lutuf ve insan sahibi olan Allah [celle celaluhül hepsinden razı olsun. İmam Sat, İmam Malik ve İmam Züfer'le (rahmetullahi aleyhi, Ahmed'in [sallallahu aleyhi vesellem] İslam dini letafet buldu. Ruhları cennet kürsüsünde şâd olsun, din sarayı onların ilmiyle mamur olsun. 
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Münacat 

Ey kainatın padişahı olan Allah [celle celâluhüj, günahlarımızı affeyle, biz günahkarız ve sen muhakkak bağışlayıcısın. Güzel işlerin sahibi sensin ve biz şüphesiz ziyandayız, bizler sonsuz günah ve kabahat işlemişiz. Yıllarca fenalık ve isyan içinde olmuşuz, sonunda pişman olanlardan olduk. Gece gündüz günahlara dalmışız. “Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar” (Rahman 55/41) âyetinden gafil olmuşuz. 
Her vakit isyan sevdasına düşmüşüz, nefis ve şeytanın da arkadaşı olmuşuz. 


Huzurundan kaçan, günahlarla şeref ve haysiyetini ayaklar altına alan kul kapına geldi, senin lutfundan mağfiret bekler; zaten sen, “Ümidinizi kesmeyin” diye ferman buyurmuştun. Günahsız bir saatimiz bile geçmedi, gönül huzuruyla ibadet edemedik. Senin lutuflar denizin sonsuzdur, rahmetinden bir tek şeytan ümidini kesmiştir. 


Ey Kerim olan Allah [celle celaluhül, şeytan ve nefis yolumu kesti, ancak senin rahmetin ve Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem] benim şefaat dileyicim olur. Umarım ki beni dünyada toprak etmeden, günahlarımı bağışlarsın, ruhumu cesedimden alıp götüreceğin zaman beni bu cihandan iman nuruyla alasın yanına. 


Nefs-i Emmâre 


Akıllı kimse çokça şükredenlerden olur ve kendi nefsi üzerine kudret sahibi olur. Ey delikanlı! Her kim öfkesini yenerse bu dünyada kurtuluşa erer. Nefis ve hevâsının peşinden koşan kişi, insanların en aptalıdır, nasıl olsa Allah'ın [celle celâluhüj onu bağışlayacağını zanneder, o aciz fikirli. 
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Ey oğull Her ne kadar dervişlik zor olsa da bundan daha güzel bir hal yoktur, kötü işlerden söz eden nefsine, boyun eğdiren insan, akıl ehlinden olur ve adı iyiye çıkar. Riyâzetle kötü huylu nefsini terbiye et ki seni çok zarara sokmasın. Feraha kavuşmak isteyen kimse, tüm insanlardan yüz çevirsin. 


Bütün mahlükatı uykuda bil, ölen insan dünyadan ahirete gaflet uykusundan uyanıp da gider. Seni inciten kişinin özrünü, pişmanlığını kabul et, Allah'ın (celle celâluhüj mağfiretine nail olmak için o insanın üzerine kin tutma. 
Hak Teala insanları inciten kişiyi sevmez, iman ehlinde bu türlü bir ahlâk yoktur. Kim zulmederek bir kalbi yaralarsa kişi o yarayı aslında kendi vücuduna açar, gönül incitme sevdasında olanın azabı, feryat ve figan içinde olur. Ey oğul! İnsanları incitmeyi amaç edinme ki Rabb'inden yüz çevirenlerden olma, kimsenin hatırını, gönlünü kırma, aksi halde kendi canın üzerine yara yersin. 


Saygın bir insan olmak istiyorsan, insanları güzellikle an. İyilik yapmaya kudretin yoksa, bari kötülük de yapma ki vücudun, hadsiz zarar ve ziyanda bulunmasın. 
Giybetten kendini alıkoymayanın ahirette kurtuluşu yoktur. Dilini insanların gıybetini yapmaktan alıkoy ki rüz-ı mahşerde elini, ayağını zincirlenmiş bulmayasın. 


Susmanın Faydaları 


Ey kardeşim! Eğer Rabb'ine erişmek istiyorsan, ağzını Allah'ın (celle celaluhül) emri dışında açma. Ebedi diri kalacak olan Cenâb-ı Hudâ'dan haberin varsa ağzına süküt mührünü vur. Ey oğul! Gerçek kurtuluşa erenler- den olmak istiyorsan, süküt içinde öğüt ve nasihatlere kulak ver. Çok konuşan kimsenin kalbi kararır, gönlü 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hasta olur. Akıllı insanların meziyeti susmaktır, cahillerinse unutmaktır. Yalan söylemeden ve giybet etmeden susmak vâciptir, konuşmaya hevesli olanlar, aptallardır. 


Kardeşim! Allah'ı [celle celâluhüj övmekten gayri bir söz söyleme, Cenâb-ı Hakk'ın kelâmını, çalıp çırpmak için kullanma. Çok konuşma heveslisi olanın, sahip olduğu her şey talan olur. Fazla konuşmak kalbi öldürür. O sözler isterse Aden'den ince olsun. Ey süslü konuşmaya çabalayan insan, kalbin çehresine yaralar açıyorsun; git dilini ağzına hapset, mahlükattan kendine hiçbir umut besleme. Kendi kusurlarını ayıplarını gören kişinin ruhunda, kuvvet hâsıl olur. 


İman Ehlinin Alametleri 


Ey azizim! İman sahibi olan kişi, dört şeyi dört şeyden temiz tutar. Sen önce kalbini hasetten temizle, ondan sonra kendini mümin say. İmanın ziyana düşmesini istemiyorsan, dilini yalandan, gıybetten temizle. Yaptığın amelleri riyadan uzak tut ki iman mumun sana nur saçsın. 


Mideni haramlardan temiz tutarsan, iman ehli bir insan olursun vesselâm. Bu sıfatlara sahip olanlar, şerefli kimselerdir. Bu vasıflardan uzak olanların imanı zayıftır, içini haramlardan temiz tutmayanın ruhu, felekler yoluna gitmez, cennete giremez. Eğer amellerini riyadan temiz tutmazsan, hasır üzerindeki nakışlar gibi faydasız olurlar. Yaptığı işte ihlâs bulunmayan, dünyada has kullardan olamaz. Kim, amelini Allah [celle celAluhül rızası için yaparsa onun işi daima güzel olur. 
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Padişah ve Sultanlara Öğütler 


Ey kardeşim! Dört şey padişahlara bu dünyada zarar verir. Eğer ki padişah halk içinde lâkayt olursa şüphesiz heybetine halel gelir. İyi dinle! Şayet padişah, her fakirle oturup kalkarsa azameti eksilir, kadınlarla çok halvet ederse de kendini hürmetsiz bir sultan kılar. 


Dünyayı yönetme kudretine sahip olan kişi, insanları incitmemeye özen gösterir. Âlemin mutlu olması için, padişahların adaletli olması gerekir. Padişah zulme kastederse ona ne süvarilerinin ne de ordusunun faydası olur. Adaletli ve güleç yüzlü olduğu takdirde ülkesinde kalıcı olur. Eğer ki sultan, bir askerine ihsanda bulunursa uğruna feda edilecek yüz can kazanmış olur. 


Güzel Ahlâk 


Dört şey ağırbaşlılığın göstergesidir. Bu vasıflara sahip olan kişi, asil insandır. İlmini fazlasıyla muhterem kılmak, halka uygun cevap vermek dört şeyden ikisidir. 
İrfan ve idrak sahibi olan kimse, akıl ve ilim sahibi kişiyi el üstünde tutar. Kardeşim! Eğer sen kâmil bir idrake sahipsen, insanlara tatlı ve yumuşak dille konuş, ekşi suratlı ve acı sözlülerden, dostları yüz çevirirler. 


Düşmanından sakınmayan, sonunda ondan zarar ve cefa görür. Dostlarının arasında mutlu ve huzurlu ol, daima onlarla ülfet eyle. Eğer düşmanını biliyorsan, ondan uzak ol. Hasmını yanına yaklaştırma, çünkü düşmanın uzakta olması en iyisidir. Her daim dostlarınla birlikte bulun, elinden geldiğince düşman yüzünü görme. 
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Dört Tehlikeli Şey 


Ey kardeşiml Dört şeyde tehlike vardır, elinden geldiğince bunlardan sakın. Bunlar, sultana yakın olmak, kötülerle ülfet etmek, dünya sevgisi ve kadın düşkünlüğüdür. 

Sultana yakınlık, kızgın ateşe atlamaktır. Kötülerle beraber olmak, mahv ü perişan olmaktır. 


Dünyayı dıştan güzel ve çekici görsen de bil ki yılan misali zehri vardır içinde. Bakıldığında güzel ve hoş görünür, lakin zehrinden canı tehlikeye düşürür. Bu süslü yılanın zehri öldürücüdür, ondan uzak duran herkes akıl sahibidir. 


Çocuklar gibi kırmızıya, sarıya bakma; kadınlar gibi kokuya ve renge aldanma. Süslenmiş gelin gibidir dünya denilen âşüfte, her iki günde bir başka koca ister. 
Geleceğini düşünen kişi, dünya denilen bu âşüfteden uzak olur, ona sırtını döner ve onu boşar. Çünkü bu hafif meşrepli, kocasının yanında güler, arz-ı muhabbet eyler, sonra bir diş yarasından onu helâk eder. 


Selâmet Sebepleri 


Ey azizim! Eğer selâmetlik arıyorsan onu dört şeyde bulabilirsin: Evinde nimet bolluğu ve eminlik, sonrasın- da sağlık ve huzur. Selâmetliğin alameti, evinde nimet ve güven olmasıdır. Huzurlu bir kalple sağlıklı olursun, artık dünyadan hiçbir şey talep etme. 


Ey oğul! Elinden geldiğince nefsinin arzu ve isteğini yerine getirme, onun tuzağına sakın düşme. Nefsinin isteklerini ayağının altına al, kötü huylu nefsin ağzının 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payını ver. Nefis ve şeytan seni kuyunun dibine atmak için yoldan çıkarırlar, nefsinin başını ez ve daima onu hor gör, elinden geldiğince onu pislikten uzak tut. 


Nefsini doyuran kimse, onu günah işlemekte bir pehlivan haline getirir. Onu uyku ve yemekle terbiye et ki kalp gözünün yırtıkları dikilsin. Boğazını lezzetli yemeklerden temiz tut ki günaha ve belaya düşmeyesin. Su ve yemekle karnını ağzına kadar doyurup da hayvan gibi kendine yatacak yer arama. Eğer oruç değilsen gündüz az ye, çok yemekten sakın. Zira sen dört ayaklı hayvan değilsin. 


Gafletten Uyanmak 


Ey gece gündüz uykuda olan kimse! Mezarın için bir ışık yak. Uyku ve yemek, hayvanların sanatından başka bir şey değildir, uykuda olanların bu hayvanlardan farkı yoktur. 


Ey oğul! Kabirde istirahat istersen kalk, eğer kendinden haberdar isen söyletmeden uyan. Bu alçak dünyaya gönül bağlamak hatadır, elini eteğini çek ondan. 
Çünkü lazım gelen de budur. Niçin alçak dünyaya gönül bağlarsın? O dünyada ebedi değilsin ki sen. 


Ey fakir! Dışını fazla süsleme ki içinin aydınlığı dolunay gibi olsun. Her güzel yüzlünün talibi olma, ipek ve atlas libas hevesinde bulunma. Nefsin hevâ ve heveslerinden geç. Allah'a [celle celaluhül kul ol, sana ebedi hayat gerekse yamalı elbise giy. Yün hırkayı omzuna at, dünyada muratsızlık şerbeti iç. Ey üstüne aba giyinen kimsel İlk önce kalbini kibirden temizle, eğer huzur-ı ilahiyede nasiplenmek istersen, git seni gösterişli kılan 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elbiseleri çıkar, gösterişsiz ol ve kedersizlik talep etme; rahatı terkeyle ve huzur arama, güzel elbiselere bürünme, hatta öyle bir dua et ki yatacak bir yatağın bile olmasın. Süfiler gibi yünden dokunmuş ve eski elbiseler giy, Allah'ın (celle celâluhüj sıfatlarıyla sıfatlan. Kendini Allah (celle celaluhü) yoluna adayan kimseye hasır halı gibidir, sonunda bir kerpiç ona yastık misali olur. 


Allah Dostlarını Sevmek 


Eğer aklın ilminle beraberse salih ol ve salih kimselerle otur. Dervişlerden başkasıyla oturup kalkma, onların gıybetinden sakın. Evliyayı sevmek, cennetin anahtarıdır; onların düşmanlığını yapan lânete layıktır. 


Dervişin giysisi, abâdan başka bir şey değildir; derviş, arzularının peşinden boş işlere koşmaz. Allah dostu kimse, köşk ve bahçe sevdasında değildir; onun kalbinde Allah'a [celle celâluhüj kavuşma derdinden ve O'nun aşkından başka bir şey yoktur. 


Ey yiğit kimse! Nefsinin başını ayaklar altına almadıkça, Allah'ın (celle celaluhül dergahını nasıl bulabilirsin? Saraylar diksen de gökyüzüne kadar, sonunda gireceğin yer toprağın altı değil mi? Rüstem gibi güçlü ve şevketli olsan da, yerin Behram-ı Gür? gibi mezar olacak; Key- 


4 Rüstem: Firdevsi”nin eski İran efsanelerini konu alan Şehname isimli 
manzum eserinde adı geçen güçlü bir kahramandır. Türk edebiyatın- da Rüstem-:i Zal, halk ağzında Zaloğlu Rüstem diye anılır. Güçlülük ve yiğitlik sembolüdür. 


5 Behram-ı Gür: 421-438 yılları arasında Sasani İmparatorluğu hükümdarıydı. V. Behram olarak da bilinir. Cesaretini, kazandığı zaferleri, avcılığını, aşk maceralarını ve en çok adaletini konu alan hikayelerin anlatıldığı Fars geleneğinde, sevilen bir isimdir. 
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husrevğ misali payidar olsan da sonunda yine bir mağaraya gireceksin. 


Ey oğul! Ahiretten habersiz olma, gafiller gibi bâtıl yola sapma. Dünyanın belaları karşısında çokça sabreden ol, sana nimet verildiği zaman da çokça şükreden ol. 


Bahtsızlık 


Dört şey bahtsızlığa delalettir: İlki Hakk”tan cahil olmak, ikincisi taat ve ibadette tembellik yapmak, üçüncüsü kimsesizlik ve dördüncüsü alçak meşrepliiliktir. 


Her kim ki belagat ve fesahate bağlanırsa şüphesiz hüsrana uğrayanlardan olur. Allah'ın (celle celâluhüj emir ve yasaklarını Kur'ân-ı Kerim'den dinle. Dünya mutluluk yeri değildir, aklını başına al. Arzularını ayakları altına alan kimse, o hakir nefsiyle savaşabilir. Bu dünyada uykuya, yemeğe dalan kimse, kıyamette yanmaktan kurtulamaz. Arzu ve heveslerinden yüz çevir, ardından Allah'ın [celle celaluhül dergâhına yönel. Bu dünyada hevâ ve heves peşinde koşmak nasipsizliği getirir, veli zatlar güzellikle anılmaya çalışırlar. 


Evladım! Allah'ın (celle celâluhüj emir ve yasaklarını tutuyorsan, artık kötü işlerle uğraşan nefsinin ardından koşma. Heveslerini terkeden kişi, bu şekilde zulmani nefsine muhalefet etmiş olur. 


6 Keyhusrev: Şehname kahramanlarından biridir. Keykavus”un torunu, Siyavuş”un oğludur. Şehname”de Efrasiyab (Alp Er Tunga) ile mücadeleleri anlatılır. Keyhusrev tarafından yemeğe davet edilen Efrâsiyâb tuzağa düşürülerek öldürülür. Böylece İranlılar, kendilerini büyük bir beladan kurtulmuş olarak görürler. 
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Ey oğul! Eğer başının dik olmasını istersen, kendine rahat kapısını kapa, bunu yaparsan cennet kapılarını açarsın. Âlemde Hak Teâlâ'dan başkasını zikreden kişiden daha sapkını var mıdır? 


Ey kardeşim! Şanı, şöhreti, makamı, mevkiyi terkeyle. Bu dergâha layık biri ol, kendini bu kapıya yönelt, makam mevki düşkünü olan zelil olur. Bu hal seni alçaklığa sürükler, şüphesiz canını tatsızlığa çeker. 


Nefs-i emmâre, arzu ve hevesleri terketmekle zayıf düşer, Rabb'ini tanımayan nefis, böyle terbiye olur. 
Kalbin, Allah'ı anmakla mutmain olur; o vakit zelil nefs-i emmâre sana bir zarar veremez. Allah'a [celle celâluhü| güvenen, dünyada bir lokmaya kanaat eder. Her günün rızkı için kanaatkar ol, eğer rızkın yoksa Allah'a [celle celaluhül avuç aç. 


Susmanın Faydaları 


Ey azizim! Nefis şu dört şey dışında öldürülemez: Söylediklerimi hatırında tut. Süküt hançeri, açlık kılıcı, yalnızlık mızrağı ve uykuyu terketmek. Bu silahları kuşanmayanın nefsi asla felah bulmaz. Kalbin, Allah'ı [celle celaluhül zikirden ayrı düşerse senin dostun ve yoldaşın mel'un şeytan olur. 


Altın ve gümüş düşkünü olanın, ceza günü sonu çaresizlik olur. Ahiret için çalışan kimse Allah'tan [celle celaluhül birçok ihsan bulur. Dünya malını toprak düşkününe verirler, günahtan sakınanlara ahiret güzelliği verirler. Şeytan, cihanı dünya ehline süslü gösterir. Onlara tatlı ve güzel yiyecekler gerekir her daim. 
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Ey kardeşiml Şeytan, senin apaçık düşmanındır. 
Boynunda, ateşten bir zincir olsun ister. Yüzünü dünyaya çeviren bahtsız kişi, yarın Hakk”ın huzurunda nasıl nasip alabilir? Oğul! Allah”ı (celle celaluhül anmakla meşgul ol, mahlükattan gulyabani” gibi uzak dur. 


Fakirliğin Faziletleri 


Garipliğini başkalarının yanında belli etme ki bugünün sıkıntısını yarın da çekmeyesin. Boşuna üzülüp dertlenme, seni yarına çıkaran Allah [celle celaluhül, nihayet bir ekmek de verir. Daha ne zamana kadar tane taşıyacaksın? Erkeksen yoksulluğu mertçe çek. Allah'a (celle celaluhül tevekkül edip de muzaffer olursan, kuşlara verdiği gibi senin rızkını da verir. Fakir insan, Rabbü’lalemin”in ona rızık olarak verdiği mayasız ekmeğe bile şükreder. Zenginin yanında kemer gibi eğilip de tâzimde bulunma, ikiyüzlülerle dost olma. Mümin kişi halkın gözünde şöhret sevdası içinde olmaz, yırtık abâ giymekten utanmaz. Şöhret sevdası içinde olanı değerli insan sayma, o avamdandır. Eğer gönlün ziynet hevesinden kurtulursa nasıl at ve eğer hevesinde olursun? Kalbini hevâ ve hevesten çevirdikten sonra Allah'ı (celle celâluhüj bulduğunu anlayabilirsin. Hırsla dünyaya sarılandan, şüphesiz Hak Teâlâ hoşnut olmaz 


Bu nefsi bir deve kuşu bil, o ne yük taşır ne de uçar; “uç” dediğin zaman, “deveyim” der, yük vurduğun zaman “kuşum” der. Rengi zehirli ot gibi çekicidir, ancak tadı acı, kokusu kötüdür, ibadete çağırırsan tembellik eder; lâkin günah işlemeye gelince çevikleşiverir. Nasıl 


7 Gulyabani: Karanlıkta tenha yerlerde görüldüğü zannedilen korkunç 
varlıklar. 
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ki deve kuşu yükten kaçtıysa, nefis de seni ahiret yurdunun lefafet bahçelerinden uzaklaştırır, en iyisi bu nefsi zindana mahküm etmek, her ne isterse onun aksini yapmak. Onu kulluğa boyun eğdirmek için aç ve susuz bırakmaktan başka çare yoktur. Deve gibi yola gel de yük taşı, kulluk yükünü Cebbûr olan Allah [celle celâluhü| için taşı. Ya bu kapının yükünü canla başla çekersin ya da köpek gibi dilini çıkartırsın. Her kim bu yükten kaçarsa ambarları lânetle dolar. Madem bu emanet yükünü taşımayı kabul etmişsin; taşı o zaman ki melül olmayasın. 
İlk günden o cahil halinle kendini beğenmişlik yapmıştın ya hani, artık kıpırdan da tembel olma oğul. Mademki “evet” diyerek söz verdin, gaflette olma. İbadetlerine tembellik yapan, sonunda sapkın ve âciz olur. İbadet vaktinde rüzgâr gibi hızlı ol ve bütün dünyevi işlerden uzaklaş. Yolun uzun ve yükün pek ağır. Çalışıp çabala ki başkalarından geri kalma, bu yolda yükü fazla olanın her dem gözünden kanlı yaşlar akar. Bir leşin var, yükünü hafiflet artık, aksi takdirde yolda işinin zorlaştığını göreceksin. Yükün nedir bilir misin? O uğrunda zebun olup acı çektiğin alçak dünyanın leşidir. Yol korku dolu ve haydutlar pusuda bekler. İstikametten kopmamak için yanına bir rehber al. 


Dünya Süsünü Terketmek 


Ey oğul! Ne diye başını sarıkla süslersin, git ve elinden geldiğince gönül kazanmaya bak. Kibri, malı ve mevkiyi terketmedikçe, herkesin başına takke gibi konamazsın. 
Adamlık kendini süslemek değildir, böyle yapan kendi canına kasteder. Tene takvadan daha güzel bir elbise var mıdır? Zira yiğitlikte gösteriş yapmak yoktur. Süsleme 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hevesinde olan, dünyada rahata düşkündür, bunun gibi insanlar, muratsızlıktan başka bir şey kazanamaz, ahiret hayatından ve mutluluğundan bir nasipleri olmaz. 


Kendini övmek şeytanın sanatıdır, tevazu sahibi olan kimse yiğittir. İblis, “Ben Âdem'den [aleyhisselâm] daha üstünüm” dedi, şüphesiz bu yüzden kıyamete kadar lânetlendi. Tevazu sayesinde insan toprak olur, asiliktense nuru azalır. Şeytan kibri yüzünden kovuldu, Adem [aleyhisselâm] tövbe etti diye makbul oldu, Allah [celle celaluhül katında değerli oldu, şeytan ise kibirlenmekle zelil oldu. Tane toprağa düştüğünden el üstünde tutulur, başak baş çektiği için ayak altına alınır. i 


Ahmakların Sıfatları 


Dört şey aptallığa delildir, bunları sana haberdar olasın diye söylüyorum. Dünyada kendi ayıbını görmeyen kişi başkalarının kusurunu arama gafletinde bulunur; önce kalbine cimrilik tohumunu eker, sonra cömertlik bekler. İnsanların kendisinden razı olmadığı kişinin Allah'ın (celle celâluhüj huzurunda hiçbir kıymeti yoktur. 
Kötü huyu kendisine huy edinen kişinin işi daima nefret kazanmaktır, çirkin huylu olmak baş belasıdır. Bu hal üzerine yaşayanlar insandan sayılmaz. 


Cimrilik, cehennem ağacından bir daldır, yazık ki o cimri insan mezbaha köpeği gibidir. Cimri insan nasıl cennet yüzü görür? O, filin ayakları altına düşmüş sivrisinek gibidir. Böyle kişilerin karakterinden, kendini uzak tut ki ahmaklar taifesinden sayılmayasın. 
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Ey azizim! Beladan emin olmak için iki şeyden kurtulman gerekir. Dünya ve nefisten uzak durmaya gayret et ki bela ve musibetlerin seninle işi olmasın. Hırs ve heveslere kapılırsan, her beladan yüz musibet gelir başına. Para sevdasında olmayan kişi, her yerde selâmet içindedir. 


Ey oğul! Nefsinin arzularını ve dünya muhabbetini terket ki bela ve musibetler seni bulmasın. Ey âdemoğlu! 
Niceleri nefsinin hevâ ve hevesinden belaya uğrayıp da yorgun düşmüşlerdir. Bahtsız kuş nefsi yüzünden avcı- nın tuzağına gelip yakalanır. Kalbinin rahat ve huzur bulması için dünyanın varıyla yoğunu bir say. 


Allah'ın (celle celâluhü| azabından ve kahrından korkusuz yaşama, hiçbir mümini incitmek sevdasında olma. 
Bela ve musibetlerde kimseden yardım isteme, çünkü Allah'tan (celle celaluhül başka, feryatlara yetişen yoktur. 
Her kimi kırdıysan ondan özür dile ki mahşerde sana düşman kesilmesin. Allah'tan (celle celaluhül zenginlik dileyen kişi, bu zenginliği ancak kanaat etmekte bulabilir. 


Akıllı Kimselerin Sıfatları 


Ey azizim! Akıllı ve bilgili kimselerin dört şeyden uzak olmaları lazımdır. Akıllı insan, kendi işini ahmağa havale etmez, onun işini de kendisi üstlenmez. Aklın varsa kötü işlere heves etme, bu işlere meyledip de hafiflik yapma. 
Bu zamanda herkesten ileri olmak için, elindeki ekmek ve tuzu dağıtarak cömert ol. Zamanında adaletli olmak istiyorsan emrin altındakileri koruyup kolla. Nasihat ettiği gibi yaşayan kişinin sözlerini başkalarına ilet. Öğütleriyle kendisi amel etmeyen kişinin nasihatlerini başkaları hiç dinlemez. Ey akıl sahibi kimse! İslâm'da makbul olmayan şeylerin etrafında asla dolaşma, kendince bir işi uygun görsen de nefsinin isteği Üzerine hareket etme. 


Kurtuluş Yolları 


Ey azizim! Şüphesiz üç şeyde kurtuluş vardır. Aklında tutman için söylüyorum sana: Birincisi Allah'tan [celle celaluhül korkmak, ikincisi helâl rızık aramak ve üçüncüsü doğru yolda ilerlemektir. Bu üç meziyete sahip kimse kurtuluşa ermiş demektir. 


Eğer ki alçak gönüllülüğü kendine sanat edinirsen, bütün cihan seni sever. Zenginlerin önünde başını eğme, şayet onlara kulluk edersen imanın elden gider. Para için dünya düşkünü kimseyi övme, eline ne geçecek? Zamane zenginleri ölü insanlardır, ölülerle sohbet etme. 
Şüphesiz dünya malının hırsıyla yanan kimseden Allah (celle celaluhül nefret eder. Hesapsız mal ve altını elinde tut, sonra kabirde bunların hasretini çek, bu nasıl bir iştir? 


Zikretmenin Faziletleri 


Ey oğul! Eğer Allah'ın (celle celaluhül adaleti ve ihsanından haberdar isen, daima zikrullahla meşgul ol. Sabah ve akşam vaktini Allah'ı [celle celaluhül zikrederek ihya eyle, günlerini gaflet içinde geçirme. Cenâb-ı Kibriya'nın zikri insanın ruhuna gıda, kalp yaralarına merhem olur. 
Allah'ın (celle celaluhü) zikri sana can yoldaşı olursa, nasıl köşk ve saray hevesinde olursun? Rabbü”l-ölemin”in zikrinden bir an gafil olursan, o vakit şeytanla yoldaşlık edersin. 
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Ey iman ehli! Allah'ı (celle celâluhü) çokça zikreyle ki iki cihanda da yüzün ak olsun. Zikrullahta evvela ihlâs lazım, riya karışmış zikir samimi olur mu hiç? 


Zikir; üç şekilde yalansız olur, bu sözü beyhude bir laf sanma. Avamın zikri dildedir, Salihlerin zikri ise şüphesiz kalptedir. Evliyanın zikri, sır zikridir, zikretmeyen kişi daima zarar içindedir. Allah'ın [celle celaluhül büyüklüğünü dile getirmeden zikretmek bid'attır, zikrin bir şartı da hürmettir. 


Ey oğul! Her uzvun bir zikri vardır, yedi âza da ayrı ayrı zikreder. Elin zikri, âciz olan kimselere yardım etmektir; ayağın zikri ise yakınları ziyaret etmektir; gözün zikri Allah (celle celâluhü| korkusundan yaş dökmektir ve Hak Teâlâ'nın âyetlerine bakmaktır. Kur'ân-ı Kerim'in mübarek sözlerini dinlemek kulağın zikridir, elinden geldiği kadar gece gündüz zikrullaha sarıl. Kalbinin Allah'a (celle celâluhüj muhabbeti, kalbin zikri olur, çalışıp çabala ki bu zikir sende hâsıl olsun. Cahilliğinden her dem günahta olan kimse, nasıl Cenâb-ı Hakk'ın zikrinden lezzet alabilir? Kur'ân-ı Kerim okumak dilin zikridir, her kim ki bundan nasiplenmezse zararda olanlardandır. Allah Teâlâ'nın verdiği nimetlere daima şükreyle ki Cenâb-ı Kibriya sana daha çok nimet versin. 


Ey oğul! Seni yaratan Rabb'inin hamd ve senâsını dilinden eksik etme ki ömrünü baştan sona berbat etmeyesin. Allah'ın [celle celaluhü) şükrünü dilinde fazlalaştır, böylece nasipsizlik ateşinden kurtulasın. Dudağını Allah'ın [celle celâluhüj zikrinden başka sözlerle kıpırdatma, çünkü dervişlerin halleri hep böyle olmuştur. 
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Öğüt 
Ey azizim! Dört şey herkes için iyidir, aklında tut ve unutma diye sana söylüyorum: Birincisi âdil olasın, ikincisi kendi aklından haberdar olasın, üçüncüsü insanlara 


sabırla yaklaşasın ve sonuncusu da herkese layık olduğunca değer veresin. 


Kötü Huylar 


Ey temiz yaratılışlı kimse! Dört şey bütün yaratılmışlardan daha çirkindir: O dördünden birincisi kine bağlı hasettir. Bundan sonra kendini beğenmek gelir. Üçüncüsü öfkeye yenik düşmek ve dördüncüsü de kıskançliktir. Ey oğul! Bu huyların etrafında az dolan, çünkü bu işler çirkindir, kalbindeki kirlenmişliği terkeyle ve altın gibi temiz ol, toprak olmadan önce toprak gibi alçak gönüllü ol. Hırsı bırak ve kanaati huy edin, sonunda ölüm olduğunu bir düşün. Daima salih kimselerle oturup kalk, elinden geldiğince düşman yüzü görme. 


Nasipsizlik Alametleri 


Dört şey nasipsizliğin alametidir, eğer kalp gözün açıksa bunları hatırında tut: Bahtsız kişi, ahmakla meşveret eder. Ahmak kişi, cahil insanlara gümüşünü ve altınını verir. Dostlarının nasihatlerini kabul etmeyen zavallı kimse, gerçekten de talihsizdir. Dünyadan ibret almayan bahtsız kişi, insanların nefretini toplar. Mel“un şeytan, ahmağa akıl danışanı yolunu kaybetmiş köpeğe çevirir. Malını mülkünü cahillere veren kişi nasıl mutlu olabilir? Ahmağın eline para geçtiği zaman israf eder, 


40 ə PENDNÂME 


hepsini savurur. Cahil kimse, dosttan nasihat dinlemez de kendi nadanlığından onunla muhabbetini koparır. Ey delikanlıl Zamanındakilerden ibret al ki ahmaklardan sayılmayasın. Akıllı kimsenin nazarında nasipsizlik, yolunu şaşırmak demektir. 


Önem Verilmesi Gereken Tehlikeler 


Dört şeyin tehlikesinin farkında olup önem vermek gerekir, göze ufak görünseler de esasta ehemmiyetleri fazladır. Bunlardan biri düşman ve diğeri ateştir, üçüncüsü kalbin manen hastalanması, dördüncüsü ise seni süsleyen bilgidir. Bunların hiçbirini basit görme. Gözünde düşmanını küçük gören kişi, bir gün onun belasından feryat eder. Ufacık bir kıvılcım düştüğünde, dünyayı nasıl yaktığını görürsün. İlim az olsa bile hor görme, zira ilmin sonsuz kıymeti vardır. Azıcık bir sıkıntın bile varsa çaresini ara, yoksa dertler baş gösterdiği zaman âciz kalırsın. Baş ağrısının ilacını aramayan kimse, mizacının bozulmasından korkar. Ey oğul! Ayak altına alınmadan evvel, düşmanının sözünden daima sakın. Ufak bir ateşi suyla söndürmek mümkündür, eyvahlar olsun o ateş etrafı sardığında. 


Rezillik 


Dört şeye sahip olan kişi, şu dört şeye de sahiptir. 
Öfkeden çaresiz pişmanlık doğar, inadın ardından rezillik gelir. Şüphesiz ki düşmanlık kibirden doğar, rezillik de tembellikten hâsıl olur. Bir inatçı ortaya çıktığı zaman, kul onun şerrinden rüsva olur. Cahil, öfkesine uyduğu zaman, pişmanlıktan başka kârı olmaz. Dostların 


PENDNÂME e 41 


azarı, su üstüne yazılan yazılar gibi geçicidir. Bir insan namertlerle oturup ülfet ederse onlardan hiçbir dostluk bulamaz. Karga, gül kokusundan uzak olduğu için, bülbülle sohbetten nefret eder. Nâmertlerin sohbetini, kadınlara duyulan sevgi gibi devamsız olduğunu bil. Güzel kadın bir müddet şefkatli olsa da nasibini az alınca hemen dilini uzatıverir. Sultan halkına zulmettiği vakit, mülkündeki kalıcılığı az olur. Miskin ve obur olan kimse, insanlıktan nasip almamıştır, hatta eşekten ve öküzden daha aşağıdır. 


Nâmertliğin Belirtileri 

Efendi! Dört şeyin kalıcılığı yoktur, ey güzel yüzlü iman ehli! İyi dinle bunları. Sultanın eziyeti az sürer, dostların tekdiri de uzun sürmez; fakat pek hoş olur. Boynu kibirden yükselen insanı, sonunda ahbapları düşman sayar. 
Tembelliği kendine huy edinen kişinin ayağına, rezillik baltası çarpar. Öfkesine hâkim olamayan kişi sonunda çok pişman olur. Nâmert, kendisine yakınlık gösteren kimsenin canını söker, kopartır. Herkesçe malumdur bu durum. Ey oğul! Biri gözüne nâmert görünürse rüzgâr gibi ondan uzaklaş. 


Şükür 

Ey oğul! Dört şey diğer dört şeyle tamamlanır, bu dinleyeceklerini hatırında tut. Kişinin ilmi aklıyla olgunlaşır, niyeti ameliyle güzelleşir, dini takvayla kâmilleşir, nimeti ise şükürle ziyadeleşir. Kişinin ameli aklıyla kemal bulur, kimse senin amelsiz niyetine bakmaz. İman ile olgunlaşan kulun ahlâkı, zühd ve takva üzerine kurulur. Şükür, nimeti tamamlar, şükürden gafil olanların elinden nimet alınıverir. Nasıl ki şükürsüzlük nimetin elden gitmesine sebep olur, şükredenin kazancı da nimetinin bolluk bulmasıyla lutuflanır. İlim, akıl olmadan bir işe yaramaz, akılsızlarla hemdem olmak icap etmez. 
Akılsız ilim, vebaldir. İlim bir kuştur ve akıl da onun kanadıdır. İlim sahibi insan, ilmiyle amel etmezse akıl yolunun kenarında kalır. 


Geri Getirilmesi Mümkün Olmayan Şeyler 


Dört şey elden gittikten sonra geri gelmez. Ansızın ağızdan çıkan bir söz yahut yaydan fırlayan bir ok. Söylenmiş bir sözü kişi nasıl geri getirebilir? Kimse olmuş kazâ ve hükm-i ilâhiyi geri çeviremez. Attığın ok nasıl ki yaydan çıkınca geri dönmez, işte ziyan ettiğin ömür de böyledir. Düşünmeden konuşan kişi, sonunda çok pişmanlık çeker. Söylemek istemediğin şeyi söyleyebilirsin, fakat söylediğin sözü nasıl gizlersin? Ömrünün her anını ganimet ve lutuf bil, çünkü geçen zaman geri gelmez, kazâ ve kaderi kimse geri çeviremez. Kaderine razı olan kişi, zarara girmemiş olur. Selâmet üzere olmayı isteyen, ağzına mühür vurmalıdır. Ömrünün kıymetini bil, zira elden gittikten sonra bir daha bulamazsın. 


Süküt ve Cömertlik 


Ey aziz! Dört şeyden dört şey hâsıl olur, söylerim sana bu konuyu aklında tut. Susmayı kendine huy edinen kişi, kaygı duymadan emniyette olur. Selâmet istersen eğer, süküt et, etrafına güzellikler saçan insan daima güvende olur. Cömertlikten kişi ulviyet bulur, şükrüyle de nimeti 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zenginleşir. Eli açık olan kişi huzurlu olur, şakir, nimeti şükründen ziyade bulur. Sakin ve şükredici olan kimse esenlik hırkasını giyer. Her daim güvende olmak istersen, git ve bütün insanlara iyilik yap. Cömertlik huylarını kendine âdet edin ki halk içinde saygınlık kazanasın. 
Güzel yahut çirkin iş yapan kimse, ancak kendi nefsine yapmış olur. Ey kardeşim! Allah'a [celle celaluhül kul ol, gücün yettiğince eli açık ol. Cimrinin, pintiliğinden sakın ki cehennem ateşi seni yakmasın. 


Bazı Huyları Meydana Getiren Ahlâk 


Dört şeyin, dört türlü kötü meyvesi vardır, bu konuyu idraki yüksek olanlardan başkası anlayamaz. Her kimde bu dört iş zuhur ederse diğer dördünü de ister istemez görür. Çok soru soran insan hakir olur, insanları küçümseyen kişi yalnız kalır. Yaptığı işin sonunu göremeyen, neticede bir gün pişmanlık çeker. İşlerinde tedbirli davranmayan kişinin kalbine bir yük çöker. 


Padişahla kavgaya ve inada kalkışan, işlerini baştan aşağıya berbat eder. Sultana karşı küstahlık eden, malının ve canının mahvını hazırlamış olur. Her kim ki kötü ahlâkla huysuzluk çıkarırsa dostları ona eyvallah demeden kaçar. Padişaha isyan edenin gündüzü geceye dönüverir, kibirle baş kaldıran, kurt gibi insanlardan uzak yaşar. 


Düşmanlık ve Borç 


Ey zikrullaha âşık kimse! Dört şey insana düşkünlük verir, bunları aklında iyi tutasın diye söylüyorum. Fazla düşmana, hesapsız borca, sayısız işe ve kalabalık aileye 


44 e PENDNÂME 


sahip olmak kişiye durmadan zarar getirir. Vay o borca batmış miskinin haline ki her vakit kederden kan içer. 
Düşmanı çok olanın, gözleri cihanı görmez olur, rahat ve huzuru kalmaz. Dünyada çok iş yüklenen insansa her an bezginlik ve şikâyet içindedir. 


Kadın ve Çocuk 


Ey oğul! Dört şey hatadandır, kulak ver de söyleyeyim sana. Birincisi, kadından vefa ummaktır. Bu, ahmak insanlar için ne büyük bir hatadır. Düşman beslemek nasıl yanlış bir davranışsa nefs-i emmarenin arzuları üzerine iş yapmak da aynıdır. Kötü insandan emin olmak başka bir kusurdur. Çocukla muhatap olmak hepsinden fenadır. 


Allah'ın Emirlerini Yerine Getirmek 


Ey dürüst kimse! Kerim olan Allah'ın (celle celaluhül dört ihsanı vardır, bu söylediklerimi aklında tut: Ey genç, Kur'an'ın hükmü dört şeydir, kulak ver ve iyi öğren bunları. İlki Allah'ın [celle celaluhül emirlerini yerine getirmek, ikincisi anne babayı kendinden razı etmek, üçüncüsü şeytanla savaşmak ve dördüncüsü düşkünlere iyilik yapmaktır. 


Ömrü Uzatmak 


Ey azizim! İnsan ömrü dört şeyle uzar, bu nasihati iyi dinle: Birincisi, güzel ses dinlemek, diğeri ay gibi güzel yüzlüleri seyretmek, üçüncüsü mal ile canın güvende olmasıdır. İnsanın ömrü işte bunlarla uzar, öyle ki işi gönlünün istediği gibi olan kimsenin ömrüne bereket gelir. 
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İnsan ömrünü beş şey kısaltır, bu dinlediklerini unutma: Beşinden birincisi, yaşlılıkta muhtaçlıktır, diğeri garipliktir ve öbürü uzun mühlet hastalık çekmektir. Ey oğul! Ölüye uzun uzun bakan kimsenin ömrü kuşkusuz azalır. Beşincisi de düşmanlardan korkmaktır, bunların hepsi ömre zarar ve ziyan getirir. Düşmandan korkan kişinin rahat ve huzuru kalmaz, sen Allah'tan [celle celâluhü| kork, düşmanlardan değil, çünkü Cenâb-ı Hak seni hepsinden korumaya yeter. 


Yalancılık 


Ey oğul! Beş huydan uzak dur ki halk gözünde şerefini yitirmeyesin. İlk önce insanlara yalan söyleme. Çünkü asılsız sözle itibarını kaybedersin. Büyüklerle husumete giren, şüphesiz rezillik çeker. İnsanların yanında edepsiz olanın rüsva olmasına şaşılmaz. Ey güzel huylu! Hafif meşreplilerden olma, zira bu huy insana sıkıntı çektirir. 
Ey oğul! Büyüklerle inatlaşma. Ahmaklık edip de şerefini kırma. Eğer sana dünyada itibar lazımsa, her an güzel huylu olmalısın, ahlâksızlık üzere yaşayanlardan şeref ve haysiyet şikâyetçi olur. İnsanlara doğru sözden başka bir laf etme ki yüzsuyun ırmak suyuna dönmesin. Muhalefetten ve hainlikten uzak dur ki yüzünde hep Allah'ın [celle celaluhül nuru parlasın. Şayet iyilikle anılmak istiyorsan kimseye kötü söz söyleme, dünyada kederli yaşamamak için kimseye hasetle bakma, eğer zengin- sen cömert olmaya bak, bu vesileyle seçkinliğin artsın. 
Vefayı ve sabrı kendine huy edin, bunlar şerefi artıran meziyetlerdir. Halka karşı cömert olan kimse, şüphesiz izzetli olur. 
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Vakurluk (Ağırbaşlılık) 


Ey idrak sahibi! Hürmet ve şeref beş şeyle artar, söylerim sana iyi dinle: Kendi işinle meşgul ol ki onurun ve itibarın artsın. Cömertlikle haysiyet çoğalır, akılsızlar cimrilikleriyle kınanırlar. Kendi işinin başında olmayan kimse, yanağından yüzsuyunu dökmüş olur. Halka ihsanda bulunan kimsenin hürmeti artar, iltifat görür. Daima sabırlı ve vefalı ol ki yüzünde safilik güneşinin açtığını gör. Hünersiz kişiyle dostluk etmek de aynı şekilde hatadır, hatta o kimseyi düşman görmen de yerinde olur. 
Sırrının, düşmanından gizli kalması için dostlarına bile söyleme. İnsanların yanında mahcup düşmemek için elinle bırakmadığın şeyi yerinden alma. Ey kardeşim! 
İnsanların ayıplarını yüzlerine vurma ki kimse de senin kusurlarını ifşa etmesin. Nefsinin istekleri üzere iş yapıp da peşinden nedamet yükü çekmeyesin. Ey efendi! İnsanlardan saygı görmek istiyorsan, sen de onlara değer ver. Dilini uzattığında elini kısa tut ve bilir bilmez her yere atılma. Dünyada haysiyeti olmayanı diri sayma; çünkü o, ancak ölüdür. 


Kanaatsiz kişiyi dünya malı nasıl zengin kılabilir? Her an Allah'tan [celle celâluhü| kork, rahmetinden de ümitli ol. 
Düşmanına galip geldiğin zaman onun suçunu affet ve bağışla. Tevazu sahibi ol ve edepli yaşa, günahtan sakınanların dostluğunu iste. Sabır yolunu ara ve kimseyi incitme. Senin ismin iyilik sanatıyla zâhir olsun. Yeryüzünde âlimler panzehir gibidirler, cahiller de öldürücü zehir misalidirler; insanlar panzehirle kurtuluşa ererler, zehirdense kim nasıl hayat bulabilir? Sabır, ilim ve sakinlik gönül bahçeleridir, hırs-buğz beslemek ve kindarlık öldürücü zehirlerdir. En övünülecek işlerin başında 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fakire ekmek vermek gelir. Dostların yüzüne kapıyı açmak iyiliklerin evlalarındandır. Ne kadar bilgili ve kamil olursan ol, kendini her cahilden aşağı say. 


Güzel Huylu Olmak 


Ey oğull Hayatta kötü huylardan mutsuzluk gelir, çirkin mizaçlı olan kimseyi mevta bil. Güzel işlerle hareket etmeyeni hayatta yok say, zira o diri değildir. Kusurunu yüzüne söyleyen kimse sana karanlıktan aydınlığa çıkan yolu gösterir, bu yol gösterici rehber zata, teşekkür borcunu yerine getir. Dünyadaki mütefekkir kimseleri tanı, güzel huy ile hayâ hırkasını giy. Halini iki kişiden gizleme, maharetli doktordan, samimi dosttan. 


Ey oğul! İşinin baştan aşağı doğru olmasını istiyorsan her aklına geleni yapma. Mümkün olduğunca kadınlara yakınlık gösterme. Sırrını da onlara söyleme. Ey akıl sahibi kimse! Dinde olmayan şeylerin etrafında asla dolaşma, Allah'ın (celle celaluhül sana haram kıldığı şeylerden uzak dur ki dünya ve ahirette güzel sıfatlanasın. 
Rabbü”l-ölemin rızık kapılarını açtığı vakit kalbini genişlet, nankörlük yapma. Kardeşim, güzel yüzlü ve tatlı sözlü ol; her daim, âlemde ismin cömert olarak anılsın. 


Ey heves düşkünü! Fazla ölüm korkusuna kapılma, vakit sona erdiğinde ne önüne geçebilirsin ne de geciktirebilirsin. Haset ve fenalıktan kalbini uzak tut; kin tutmamaya devam et. Efendi! Ameline çok güvenme, Cebbâr olan Allah'ın [celle celaluhül rahmetine gönülden bağlan. En iyi huy, güzel ahlâktır; insanlar, edebi sever. 


Ey oğul! Her daim alçak gönüllü ol, şerefli insanların süsü ancak budur. Nefs-i emmârenin şehvetine 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esir olan kimseyi, her ne kadar hürse bile, bir köle farzet. Dostlarının huylarını güzel ahlakla buluşturduğunda onları kendinden uzak tut ve onlardan bir şey talep etme. Değersiz birini zenginlik içinde görsen de, asla ondan bir ihtiyacını isteme. Alçak insanın kapısına ayak basma, görsen bile halini hatırını sorma. Ahmak kimsenin işini yapma, mümkünse ona iş buyur, ama az iltifat göster. 


Düşmandan Sakınmak 


Ey akıl sahibil İki çeşit insandan sakın ki zamanın musibetlerinden nasibini alma. Evvela azılı düşmandan uzak dur, cahillerle yakınlık kuranlardan da kaçın. Kendini düşmana yakınlıktan uzak tut, ahmak dostu kendinden ayırmaya bak. Ey oğull İnsanlara kaba söz söyleme, yoksa sana sırt çevirirler. İnsanların en hayırlısı kimdir bilir misin? İnsaf edip de karşılığını istemeyendir. 


Fakirlerle güzel konuşmak, onlara ipekten elbise giydirmekten daha makbuldür. Her yüce insanın hüneri öfkesini içine atmaktır, bu acıdır fakat şekerden daha tatlıdır. İnsanlarla iyi geçinmeyenin hayatı şüphesiz sıkıntıyla geçer. Ey azizim! Küstah ve hayâsız olan insan sütü bozuk ve alçaktır. Halkın içinde kınanmamak için daima salih kimselerle beraber ol. 


Rezillik 


Birkaç huy insana rezillik getirir. Söyle dersen anlatayım sana bunları: İlki, sinek misali bir kimseye davetsiz misafir olup sofrasına konmaktır. Çağırılmadan misafirliğe giden kimse, insanların nezdinde bayağı, rezil ve düşkündür. Diğeri bir ahmağın kendi kendine gidip orada hizmetkarlık yapmasıdır. Bu iki özelliğe sahip insanların sözü üzerine iş yapmak ve sürekli halkla cebelleşme işinde olmak, cahilliğin ta kendisidir. 


Baş köşeye oturan kişinin, rezilliğe düşmesi çok uzak değildir. Eğer bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyor- sa söyleyecek sözün çok olsa da bir kelime dahi etme. 
Bir şeye muhtaç olduğunda onu düşmanından isteme, zira bundan daha küçük düşürücü bir hareket yoktur, alçaklık hilkatini giymişten bir beklentide olma ki senin yüzüne de rezillik sıçramasın. Haysiyetsizliğe, itibarsızlığa, düşkünlüğe uğramamak için kadın ve çocuklarla fazla muhabbete girme. 


Faydalı Nasihatler 


Dünyada altı şey insana fayda sağlar. Evvela hazmı kolay yiyecek bulasın. Dünyada uygun bir arkadaş, muhabbetli evlat hoş olur. Söylediğin doğru ve dürüst şeyler, sana dünyevi işlerden daha faydalıdır. Olgun akıl ve huzurlu kalpten gayrı bir şeyin değeri yoktur âlemde. 
Allah'a [celle celâluhüj düşmanlık edeni dost edinmek yakışmaz; çünkü sonunda her şey O'na geri dönecek. Kimsenin ayıbını yüzüne vurma; zira kusursuz insan yoktur. 


Ey oğul! Dilediğini Allah Teâlâ'dan iste, hayır ve şer yaratılanın elinde değildir. Kullara Allah'tan [celle celaluhül başka yardım edici yoktur, dostluğu ancak O”ndan dile, gayrisinden değil. Hak Teala”nın gazabından korkandan, şüphesiz herkes korkar. Kötü söz söylemekten dilini alıkoyan kimse, mel'un şeytanı esir alır. 
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Güvenilmemesi Gereken Beş Şey 


Kimse beş şeyi, beş kimsede bulamaz; dinle bu öğüdü nasihat edenden: Birincisi, padişahlarda dostluk ve muhabbette kalıcılık yoktur, bu söze zikir ehlinden ve dervişlerden itimat et. Aşağılık birinden mürüvvet bekleme, değerli insanlardan sana çirkin ve fena bir iş gelmez. Başkalarının malına haset eden, rahmet kokusuna nasıl ulaşır? Yalan söyleyen ve yalancılıkta ısrarcı olanın vefakârlığı yoktur. 


Saadet ve Mutluluk 


Üç işi kendisine huy edinen, dünyada huzura ve mutluluğa erer: Minnet beklemeden hayır işleyen, Allah'ın (celle celaluhü) rahmetine nail olur. Daima başkalarının kusurlarını gören kişi, bir gün rezillik içinde ağzını açamaz. 
Doğru yolda olmayan birini görürsen, onun istikametini hak yola çevir ki sevap kazanasın. İnsanlara zahmet vermekten sakın, kendi yükünü başkasının omzuna yükleme. 


Kurtuluş 


Ey kardeşim! Kurtuluşa ermek istiyorsan, üç şeyden yüz çevirme: Bunlardan birincisi, Allah Teâlâ'nın hüküm ve kazâsını bilmek ve diğeri ona canı gönülden razı olmaktır. Üçüncüsü nedir bilir misin? Cefadan uzak olmaktır, buna sahip olan, sefa ehlindendir. İlim ve idrak sahibi olan kimse Allah'ın [celle celaluhül yolundan başka hiçbir yerde cömertlik yapmaz. Riya ile kirlenen sadaka, Allah [celle celaluhül katında makbul olur mu hiç? Amelin altın gibi halis olmazsa sarrafın gözünde değersiz olur. 
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Eğer hayatta zengin ve kuvvetli olursan, nefsini elinden geldiğince arzularından uzak tut. 


Doğruluk, Emanet ve Cömertlik 


Dört şey Hak Teâlâ'nın ihsanlarındandır. Mademki benden ders alıyorsun, bunları güzel öğren, bu söyleyeceklerimi iyi idrak et: Birincisi doğru sözlü olmak, diğeri emanete sahip çıkmak. Cömertlik, Allah'ın (celle celâluhüj ihsanlarındandır, Cenâb-ı Kibriya”nın fazlı ve keremini iyi anla, eğer görebiliyorsan tabii. Elinden geldikçe alçakça menfaatlerden sakın, çıkarcılar Allah'ın (celle celaluhül düşmanıdırlar. Bu dört meziyeti Hak Teâlâ kime vermişse o kimse günahlardan sakınan kâmil bir mümindir. İnsanların içinde sırrını açık eden o cahil ahmakla arkadaşlık yapma. Zekâtını ve vergisini vermeyen, gafiller gibi namaz kılar. Böylelerinden kesinlikle uzak dur ki cihanda çok Istırap çekmeyesin. 


Öfke ve İntikamı Terketmek 


Cehennem ateşi seni çok yakmasın istiyorsan, dört huyundan vazgeç: Eğer sana dünyada ömür lezzeti lazımsa, daima öfke ve intikamdan uzak dur. İnsanların senin meşrebine uymadığını görürsen, sen onların huylarına uy. İstediğin şeyler eline geçmiyorsa kalbini kanaatkâr tut, can kulağıyla bu öğüdü dinle. 


Ey kardeşim! Zenginliğe, şana şöhrete güvenme. 
Sana söylediğim bu nasihatleri aklında tut. Allah'ın [celle celaluhül kazâ ve kaderinden kaçmak fayda vermez, ne çıkarsa karşına razı ol. Dostlarıyla tek yürek olan gönül, bütün muradına erer. 
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Dünyanın Vefasızlığı 


Bilir misin ki dünyada itibar sahibi olan kimdir? Haset bakışlı olmayandır. Bu devran insana vefa göstermez, sıkıntısı çoktur, insafı yoktur. Kederli günlerinde sana dert ortaklığı yapan kimseyi, mutluluk gününde de mutlaka ara. Nimet bolluğunda bir kimseye iyilik edersen, o da sana sıkıntıya düştüğünde yardım eder. Allah [celle celaluhül sana bir zenginlik verirse dostların da o devletten sebeplensinler. Derdinle dertlenen dostun, mutluluk gününde de sevinç ortağın olsun. 


Allah'ı Tanımak 


Ey evladım! Allah'ı (celle celaluhül tanımak için O'nun hakkında bilgi edin. Kendisine bir mürşid-i kâmil terbiyesiyle marifetullah hâsıl olmayan kişi, asla ve kat'a amacına ulaşamaz. Rabb'ini bilen hiçlikteki bekasını görür. Ârif olmayan kimse diri değildir, Cenâb-ı Kibriya'nın dostluğuna layık değildir. Kendi nefsini âciz görürsen, Allah'ın (celle celâluhüj ihsanının bolluğunu bilirsin. Ârif, Allah'ı (celle celaluhül tanıyan kişidir. Arif olmayan kimse insan cinsinden değildir. Arif kimsenin gönlünde muhabbet ve vefa vardır, onun işi Allah'a (celle celâluhüj hamdü senâ etmektir. Rabbü'l-âlemin'in irfan bağışladığı kimsenin gönlünde Hak”tan gayrı bir şey yoktur. Arifin indinde dünyanın bir değeri yoktur. Hatta kendi varlığı bile gözünde değildir. Marifet, Allah'ta (celle celâluhüj kaybolmaktır. Böyle olmayan kimse nasıl ârif olabilir? Hakikat mertebesine ulaşan kişi, dünyadan ve ahiretten feragat etmiştir, Allah'tan (celle celâluhüj başkasından alakasını kesmiştir, onun gayesi Cenâb-ı Kibriya'ya kavuşmaktır. 
Çünkü o, mutlak olarak kendinden geçmiştir. 
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“Bu dünya neye benzer?” diye sorarsan, söyleyeyim sana, uykuda görülen düşe benzer. Ey aziziml Uykudan uyandığın zaman gördüğün rüyadan hiçbir eser kalmaz, her beşerin düşüp ölmesi.de böyle değil midir? İnsan doğar ve göçer, lakin yanında hiçbir şey götüremez. Kimin güzel ameli varsa ahiret yolunda onu yanında yoldaş eder. 
Bu dünyayı kocasının karşısında süslenen güzel yüzlü bir kadın bil. Hem tutar elinden sımsıkı, hem de türlü işve yapar, cefa çektirir. Kocasını uyumuş görünce şüphesiz hemen onun canına kasteder. Ey hüner sahibi değerli kimsel Artık bu hilekar sevgiliden sakınmak da sana düşer. 


Takva 


Ey oğull Değerli ve itibarlı bir insan olmak istiyorsan takva yolundan ayrılma. Din evi takvayla sağlamlaşır, aç gözlülük yüzünden de viran olur. Takva ilminden ders alanların Allah'tan [celle celâluhüj başka her şeyden uzak durmaları gerekir. Rabbü'l-âlemin'den korkmak, takva yolu ile doğar; takva ehli olmayan kimse, rüsva olur. 
Takva ile kendini doğru yola getiren, daima Allah celle celaluhül rızası için iş yapar. Böyle olmayıp da Allah'tan (celle celâluhü| dostluk isteyenleri muhabbetlerinde yalancı say. Takva nedir bilir misin? Haramı ve şüpheliyi terketmek; giyecekten, içecekten ve yiyecekten geçmektir. 
Her ne kadar bu nimetler helâl ise de ihtiyaçtan fazlası olunca takva ehlinin indinde günah ve vebaldir. Takva ilim ve amel ile beraber olunca, sana güzel ihlâs yaraşır. 


Ey yaratılmış kul! Ansızın günah işlersen eğer, hemen tövbe istiğfar et, bir günah peşin olarak geldiyse onu veresiye ödemenin bir faydası olmaz. Yaşama ümidiyle, tövbede tembellik yapmak hatadır. 
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Hizmet Şerefi 


Evladım! Murat atının eyerlenmesi için elinden geldiğince hizmet yap: Erenlere hizmet eden bir kula feleğin kubbesi hizmet yapar. Hizmete kendini adamış kimse, dünya musibetlerinden kurtulur. Salihlerin yanında, onların hizmetinde olan kimseyi Allah (celle celâluhü| devletli ve hürmetli kılar. Hizmet ehline cennet-i a'lâda yer vardır, mahşer gününde ne bir sorgu, ne bir azap vardır. Hizmete kendini adamış kimseler, din kardeşlerine şefaatçi olurlar, onların cennetteki makamları çok yüksektir. Hizmet ehli ne kadar günahkâr ve fesatçı olsa da 100 tembel ve cimri âbidden daha hayırlıdır. Allah (celle celâluhü| her hizmet ehline gündüz oruç tutanların ve gece ibadet edenlerin ecrini verir. Hizmet yoluna kemer bağlayan, marifet ağacından meyve yer. Salihlerin hizmetinde bulunanlara cennet bahçeleri verilir, gazilerin sevabı ihsan edilir. 


Misafire İkram 


Ey kardeşim! Misafirini aziz tut ki sen de Rahmân olan Allah'tan [celle celaluhül izzet bulasın. Misafirini güzel ağırlayan müslümana Cenâb-ı Hak rahmet kapısını açar. 
Bir kimse misafir ağırlamaktan hoşnut olmazsa, Allah ve Resülü de ondan razı olmaz. Misafire hizmet eden kul, Allah (celle celaluhü) katında değerli bir mertebeye yükselir, onu güler yüzle karşılayan Hak Teâlâ'dan birçok lutuf görür. Ey ev sahibi! Gösterişten uzak ol ki misafirine bezginlik gelmesin. Misafir, kerim olan Allah'ın [celle celâluhüj lutuflarından biridir. Her kim ondan kaçınırsa ayıplanır. 


Kimseye çat kapı misafirliğe gidip de yük olma, misafir geldiği zaman da ortadan kaybolma. Misafirin seçkin de olsa, avamdan da olsa önüne yiyecek getir. Konuğunu ikramla ağırlayan kimse hayırla anılır. Ey aziziml Az çok elinde ne varsa fakirin önüne sun, Allah rızası için aç kimselere ekmek ver ki sana da adn cennetinde yer verilsin. 


Sen çıplak fakire elbise verirsen Allah da seni rahmet sırrından nasiplendirir. Giyecek elbisesi olmayanı giydirene iki cihanda da Hak Teala yardımını esirgemez. 
Yoksulların ihtiyaçlarını karşılarsan, başında nasip tacı bulursun. Nimetle bahtiyar olan, gizli veya aşikar hayra 


çalışır. 


Ey oğull Asla cimrinin yemeğini yeme, onların sofrasına da oturma. Sıkıntı ve meşakkat doludur pintinin ekmeği. Cömerdin ekmeği ise hep nur ve berekettir. Çağrılmadan başkasının sofrasına gitme, leş peşinde koşan akbaba gibi olma. Alçak kimselerden iyilik umma, onların çatısını direksiz say. Yaptığın hayrı kendi elinden bilme, her gördüğüne güzellikle bak, kötü gözle bakma. 


Ahmaklığın Belirtileri 


“Ahmaklığın alameti üçtür: Birincisi Allah'ın (celle celaluhül zikrinden gafil yaşar, diğeri çok konuşma ahlâkı vardır, üçüncüsü ibadette de tembeldir. Ey oğul! Ahmak ve cahil olmamak için Hak Teâlâ'nın zikrinden gafil olma. 
Zikrullahtan gafil olan, ahmaklığından dolayı çıkmaz bir yola girmiştir. Asla Mevlâ'nın emirlerinden yüz çevirme. Borç yüzünden fakirin eteğinden çekiştirme. Ey oğul! Cahil insana itaat etme, veli kimselerin mallarını da ahmaklara dağıtma. Levh-i mahfüz hakkında ileri geri konuşma, herkese değer ver, kimseyi hor görme. Elini 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nâmahreme uzatma, yetimlerin malına göz koyma. Elinden geldikçe sırrını dostlarına bile açma. Dostun kendinsen eğer, kendine bile açma sırrını. Ey azizim! Hür ve muteber olmak için, aklın varsa tamah etmeden yaşa. 


Fâsıklık 


Fâsık kimsede üç özellik vardır: Birincisi kalbi fesatlıktan yanadır, ikincisi Allah'ın (celle celâluhü| yarattığı mahlükatı incitmektir, üçüncüsü ise kendisini doğru yoldan yani sırat-ı müstakimden uzak tutmasıdır. 


Zalimlik 


Zalim kimsenin belirgin üç özelliği vardır: Bunların birincisi, ahmaklığı yüzünden daima haram yer; ikincisi, pis olur, temizlik nedir bilmez ve uykusundan zamansız kalkar; üçüncüsü de ilim ehlinden kaçar. Ey oğul! Necaset barındırma üzerinde. Temizliği kendine ahlâk edin, kabir azabını düşün. Cehennem ateşi seni yakmasın istiyorsan, ilim erbabından kaçma, elinden geldiğince kimseye kötü söz söyleme, insanların yanında da kendini övme. Eğer Rabb'inin, günahlarını affetmesini istiyorsan; altın kesesinin ağzını bağlama, evine ziyarete gelen olursa yüzüne kapıyı kapatma. 


Cimrilik 

Ey dostum! Cimri insanda üç alamet vardır, söyleyeyim de bunları öğren: Birincisi dilencilerden korkar, açlık belasından daima titrer. Yolda akrabasından yahut tanıdığından birini görse sadece bir merhaba diyerek 


PENDNAME ə 57 


hemen yanından rüzgar gibi geçip gider. Ekmeğinden kimseye bir fayda yoktur, sofrasından kimseye bir nimet nasip olmaz. 


Hacet Dilemek 


Bir ihtiyacın olduğu zaman onu, çirkin kimseden isteme, hacetini güzel yüzlülerden dile. Mümin kardeşinin sana bir işi düştüğü zaman elinden geldiği kadar onun isteğini yerine getir. Muradını sultandan başkasından dileme; istediğinin yerine gelmesini bekliyorsan hacetini ` kapıcıdan isteme. Düşmanın ölümüne sevinme, kimseyi de kimsenin yanında şikâyet etme. 


Katı Kalplilik 


Katı yürekli kişilerde üç alamet buldum, bu kimseleri görünce yüz çevirdim: Zayıfları hor görür ve cefa çektirir. 
Aza çoğa kanaati de yoktur. Onlara ne kadar öğüt verirsen ver; taş kalbinde hiçbir yumuşama olmaz. Hayâdan ve muhabbetten yoksun kimseye, bir ihtiyacın için gitme. Kendini dünyaya adamışları manen ölmüş say, sen ölü değilsin, ölülerle oturma. 


Kanaat 


Ey oğul! Her ne kadar fakirlikten daha acı bir şey yoksa da sen yine de kanaatle geçin. Seher vakitlerinde kalk ve tövbe et, henüz fırsatın varken değerlendirmeye bak. Dostlarının gıybetini yapma, şeytandan başka hiçbir şeye lânet etme. Her doğan yeni günde günahlarına tövbe et. Allah'tan (celle celâluhüj korkmayanı Hak Teâlâ her şeyden korkutur. 
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Elinden geldikçe fakirlerin ihtiyaçlarını gör ki Allah da [celle cel3luhül senin sıkıntılarını gidersin. Sahip olduğun malın mülkün hepsi emanettir sende, üzerinde çok kalırlarsa ahirette sana feryat figan getirirler. Sana âit olmayan malı geri vermelisin, sen hiç yanında altın götürebilen gördün mü? Ey emin zat! Dünyadan kazanç nedir ki? 9 arşın kumaş ve bir avuç toprak. Allah (celle celaluhül yoluna ne verdinse gerçek malın işte odur, geriye kalan ancak cana bela olur. Allah'tan (celle celâluhü| gelen az nimete razı olup yetinen kimse, Hak Teâlâ'dan büyük ihsanlar bulur. Dünya bir misafirhanedir, eğer yiğitsen ondan vazgeç. Köprü misalidir bu cihan, yolun karşısına ulaşmak istiyorsan ondan geçmen lazım. O köprünün başına ev yapan akılsızdır, delidir. 


Cenâb-ı Kibriya'dan zenginlik istemek uygun olmaz, zira mümin olana zenginlik zahmet ve meşakkattir. Fakirlik ve yokluk, müminin şifasıdır; işte bu yüzden müslümanın kalbinde temizlik vardır. 


Malın ve evladın senin gözünün nuru gibi olsa da esasında onlar manen düşmanındırlar. “Mallarınız ve çocuklarınız, yalnızca bir imtihan aracıdır” (Tegâbün 64/15) âyetini hatırında tut, bu dünyanın mal ve mülkünü rüzgâr farzet. 
İman ehline dünya malından fayda gelmez, onda asla yokluk düşüncesi yer bulmaz, doğruluktan ve hak yolda olmaktan gönlü saf olur, ona bir lokma ve bir hırka kâfi gelir. Dünya malını artırmak isteyen kimse saadet ehli olan o salih kullardan uzak kalır. Allah dostları, canlarını bu yola adadılar, himmet atlarını Süreyya yıldızına kadar uçurdular. Hak yolunda her şeyden geçmedikçe, nasıl seni kurtuluşa erdirecek nimetleri elde edebilirsin? 
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Cömertliğin Faziletleri 


Ey kardeşim! Zorluklardan kurtuluşa ermek için, cömert olmaya çalış. Daima cömert ol, eli açık olanın yeri asla cehennem olmaz. Cömert kimsenin yüzünde nur ve safiyet vardır, çünkü cennette onun yeri Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] yanındadır. 
Rabbü'l-âlemin, cennet kapısına, “Burası cömertlerin yeridir” diye yazdı. Cömertlerin cehennemde yeri yoktur, cimrinin yeri ise ateşin tam ortasıdır. Pinti insanın işi gücü hilekârlıktır, onu cehennemde şeytanın yoldaşı bil. 
Hasis kimse asla cennet yüzü göremez, belki ona cennet kokusu bile erişmez. Adına cehennem denilen yer, kibirlilerin ve cimrilerin durağı olacaktır. Ey oğul! Cömert ol, cimrilik ve kibirden uzak dur, eli açık ol ve tevazuyu kendine sanat edin; böylece kalbin bir ay gibi parlasın. 


Şeytani Hareketler 


Dört huy şeytandan gelir, bunları bilen kişi Allah'a (celle celaluhü) yakın olur. İnsanın birden çok yahut âniden hapşırması şüphesiz şeytan işlerinden biridir. Burun kanaması da insanın apaçık düşmanı olan şeytandandır. 
Ey oğull Gafletle esnemek ve kusmak da o mel“unun işidir, onun hilelerinden sakın. 


İkiyüzlülük 

Ey efendil İkiyüzlü kimselerden uzak dur, münafikların durağı cehennemdir, o kimselerde üç alamet vardır, Kahhar olan Allah [celle celâluhüj tarafından bu yüzden gazaba uğramışlardır. Münafığın vaatleri hep yalandır, onun sözü hep uydurma ve kuru laftır. Müminlere bir yardımı 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dokunmaz, emanete de hıyanet eder, sözlerinde vefa yoktur. Bundan dolayı yüzlerinde nur ve safiyetten eser yoktur. Münafık kimseyi sakın güvenilir zannetme, onun şerri yeryüzünden uzak olsun. Ey oğul! İkiyüzlülerden kendini koru, onları ortadan kaldırmak için kılıcını bile. 
Münafıkla yoldaşlık edenin yeri, cehennemin dibidir. 


Takva Ehli 


Takva ehlinde üç alamet olur. Müttaki kimse hidayete ermemişler arasında nisbet alamaz. Kendisini fena ve çirkin işlere düşürmemesi için kötü arkadaştan uzak durur. Ağzından yalan laf çıkmaz, yalancılık yolundan kenara çekilmiştir. Takva sahibi kimseler bir gün harama düşmemek için, helâl ve temiz olan şeylerden bile arzularına gem vururlar. 


Nimete Şükretmek 


Mizacında üç huy olan, şüphesiz cennet ehlindendir. Allah Teâlâ'nın verdiği nimetlere şükretmek, kazâ ve belalara sabretmek gönül aynasını parlatır. Günahlarına tövbekâr olanı, Cenâb-ı Hak cehennem ateşinden korur. 
Allah'tan [celle celaluhül korkan kimse, günahlarının bağışlanmasını diler. Günah işlemekte ısrarcı olanı Hak Teâlâ cennetine koymaz. Ey oğul, daima Allah'a [celle celâluhüj tövbe istiğfar eyle, kötülere ve fesatçılara buğzet. 


Sadakanın Faziletleri 


Bir hayır işlersen onu kendi elinle yap, malından her fakiri nasiplendir. İnsanların kendi elleriyle verdikleri bir 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dirhem, kendilerinden sonra verilen 100 dirnemden daha değerlidir. Kendi elinle fakire verdiğin taze bir hurma, senden sonra verilen 100 miskal altından daha efdaldir. 


Bağışladığın şeyleri, elden ayaktan düşsen bile geri isteme. Böyle bir sebatsızlık, kusan bir adamın, kustuğunu tekrar yemesine benzer, bu durum hiç uygun olur mu? Bir baba nasıl bir şey bağışlayabilir ki, zira oğluna bağışladığını geri alması mümkündür. Bu sebeple verdiği malı sanki bir cebinden diğer bir cebine koymuş gibidir. Ey oğul! Mal ve altın ile mutluluk arama, bağışladığın bir şeyin artık sözünü etme. Allah'ın, “Şımarma” emrini dinle, dünya sevinç yeri değil, aklını başına al. 
Rabbü”l-ölemin çok sevinçli olanları sevmez, bu sözü üstatlardan öğrendim, eğer Allah Teâlâ'nın sana verdiği fazlukerem için sevinirsen bu uygundur; lâkin dünya için sevinmek hatadır. 


Nasihatler 


Ey oğul! Gam ve sıkıntıya alış, gönlünü kalplerde muhabbet isteyen Allah'a [celle celâluhüj çevir. Hak Teâlâ'nın has kullarının azığı gam sofrasının nimetleridir, dünyada sevinç ve mutluluk arayanların ahirette yoldaşları keder ve ıstırap olur. Kalbinde ahiret korkusu ve düşüncesi olmayan, sonunda ayağında bir balta görür. 


Ey oğul! Bir düşün ki neden yaratıldın? Herkes kendisi için kederlenir. Allah Teâlâ O'na kulluk etmen için seni yoktan var etti. Mademki hayat verdi sana, Hakk'a kulluk et, hayâ ve cömertlik üzere ol. Günlerini uyku ve yemekle geçirme; sabah akşam Cenâb-ı Hakk'ın zikriyle yaşa. Seher vaktinde uyuma, nefsine yemeyi ve içmeyi öğretme. Gün batarken uyumak iyi değildir, ikindi üzeri yatmak kerihtir.8 İslâm âlimlerine göre, gölgede ve güneş ortasında yatmak doğru sayılmaz. 


Ey oğul! Asla tek başına yolculuk yapma, yalnız seyahat yapmak tehlikelidir. Ellerini yüzüne vurmak uğursuzluk getirir, çirkin bir davranıştır. İlim erbabından ilim öğren. Gece aynaya bakmak iyi değildir, eğer istersen gündüzleyin bak. Evin ıssız ve karanlık ise yanında bir can yoldaşı bulundur. Elini çenenin altına koyma, bu hareket hal ehlinin nezdinde buz gibi soğuk düşer. Dört ayaklı sürüsüne rastgelirsen eğer, sakın aralarına girme. 
Allah (celle celâluhüj katında mertebenin ve makamının artmasını istiyorsan gece gündüz hep dua et. Ömrünün artmasını istiyorsan eğer, haydi git ve gizli ameller yap. 
Şeref ve haysiyetinin azalmaması için az günah işlemeye bak, Hak Teâlâ isyan ve günah içinde boğulmuş olanların rızkını kesiverir. Yalan sözden rızık eksilir, yalancının sohbetinde güzellik bulunmaz. 


Ey oğul! Çok uyku muhtaçlık doğurur, mutlaka fazla uyumayı terket. Geceleri çıplak yatan kimsenin kısmeti eksilir, üryan halde tuvalet yapmak da fakirliğe sebebiyet verir, ardından da birçok gam ve keder getirir ve insanı ihtiyarlatır. Gusletmeden bir şey yemek çirkin bir iştir, bu hareket insanların içinde hoş sayılmaz. Eğer Allah'tan (celle celaluhül nimet istiyorsan ekmek kırıntılarını ayak altına dökme, geceleri evini süpürme, süprüntüleri de kapı arkasına bırakma. 


Eğer babanı ve anneni isimleriyle çağırırsan Cenâb-ı Hakk'ın nimeti sana haram olur. Rastgelen her çöple dişini 


8 Kerih: Mekruh, çirkin, beğenilmeyen iş, hoş olmayan davranış. 
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karıştırırsan, yokluğa düşersin, ziyana uğrarsın. Elini asla toprak ve çamurla yıkama, ihtiyaç duyduğunda su ara. 
Asla kapı eşiğine oturma, bu davranışla rızkın eksilir, kapı kenarına yaslanmaktan da kaçın böyle huylardan daima uzak dur. Tuvalette yıkanıyorsan eğer, bil ki vaktini boşa harcıyorsun. Elbiseyi üstündeyken dikmek doğru değildir. Salih kimselerden edep öğrenmek gerek. Ey dervişl Eteğinle rızkını temizlersen rızkın azalır. Pazara geç git ve çabuk dön, zira oraya gitmekten hiçbir fayda görmezsin. 
Nefesinle feneri canlandırmak iyi değildir, ateş dumanının burnuna kaçmasına yol verme. Başkasının tarağıyla sakalını tarama, kendine ait olanını kullanman daha hoştur. 
Ey oğul! Dilencilerden ekmek parçaları satın alma, çünkü bu alışveriş yoksulluk getirir. Örümcek ağlarını evinden temizle, onların varlığı bereketi kaçırır. Masrafın ölçüsünü kaçırma, kurumuş yaranı yeniden açma, imkönın varsa eğer eli açık ol. Mademki bir yolcusun, Allah [celle celâluhü| için malını harca, aksaklık yapma. 


Sabrın Faydaları 


Bu hayatta sabırlılardan olmak için çalış ve sıkıntılara katlanmaktan kaçınma. Eğer bela ve musibetlerden yüzünü ekşitirsen, kendini sabırlılardan sayma, şikayetsiz sabretmek en güzelidir, hiç kimseyi Cenab-ı Hakk”a şikayet etme. Bela ve kaza geldiği vakit sabretmezsen, sadık kimseler nazarında Allah'a (celle celâluhüj şükretmiş sayılmazsın. Şayet dervişliğinden iftiharın ve övüncün yoksa Allah'ın (celle celaluhül fakir kullarıyla nasıl yakınlık kurabilirsin? 


Yaptığın tüm işler Hak Teâlâ'nın emirlerine uygun olursa hürmet ve saygınlığın çok olur. Allah [celle celaluhül 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yolunda ne kadar çok hizmet edersen, o kadar şeref bulursun. Kul yaptığı hizmetlerle ebedi öleme ulaşırsa izzet bulur da beli bu sebeple Hak Teâlâ'ya kavuşur. Hizmette elde ettiğin lutuf ve ihsan, kalbinin huşü içinde olmasındandır, böyle hizmet eden kişi bahtiyar olur. 


Ey oğul! Allah'ın (celle celaluhül yasaklarının etrafında dolaşmaktan ne zaman vazgeçersen, o vakit sana sabırdan söz etmek yakışır. Eğer hep ferah ve mutlu günler bekliyorsan, bela ve musibetler seni bulduğunda, sabretmeye hiç tahammülün olmaz. 


Tecrid ve Tefrid 


Sana kalp saflığı lazımsa eğer, dünyadan elini eteğini çek, Allah'ın (celle celaluhül varlığından haberdarsan, tefekkür ehlinden ol. Ey oğul! Beşeriyet davasını terketmek tecriddir, tefridin manasını da iyi anla. Tecridin aslı şehveti terketmektir, hatta bütün arzulardan nefsi alıkoymaktır. Eğer şehveti üstünden bir kez atarsan, işte o vakit tefride yaklaşırsın. Rabbü'l-âlemin'den gayrı bütün mevcudattan ümit kesersen, tefridden o zaman fayda görürsün, bütün inancının Hak Teâlâ'ya olduğu an da, canın mutlak tefrite ermiş olur. 


Ahireti kazanmak için artık dünyayı terket, üstünden o övünç elbisesini çıkart, bu makama saadetle erişirsen, tecrid ehlinden olursun vesselâm. Allah Teâlâ'nın rızası için ahiret beklentisinden bile geçersen, bil ki tefridden de üstün bir makama atlamış olursun. Git ve dünya bağlarından kurtul; tek kal, her başa oturmak için toz gibi ol. Kibir, bencillik ve benlik etrafında dolaşma, kendi değerini bil, hercai olma. Kömür ocağında dolaşanın elbisesi kararır ve pislenir, attara yakın olan ise hoş kokudan nasiplenir. Ey oğul! Salihlerle beraber ol, fâsık kimselerden uzak dur. Ey azizim! Zalim insanlara meyletme, onlara uyarsan sonra sen de o zümreden sayılırsın. Ey fakir! Durma, zulüm üzere yaşayanlardan uzaklaş, seni de cehennemin kızgın ateşi yakmasın. Zalimin dostluğu ateş gibidir; çünkü durmadan halkı incitir. Serttir ve itaatsizdir. Veli kimselerin meclislerinde yer alırsan güzel ahlâklı, kötülerin yanında bulunursan fâsık olursun. 
Salih kimselerle yârenlik yapan, Allah'ın (celle celaluhül has kullarına yakınlık bulur. 


Ey oğul! İslâm yolundan ayrılma, şeriata yapıştığın takdirde, marifetullaha ulaşırsın. Eğer şeriat yolundan çıkarsan sapkınlığa, sıkıntıya, ıstıraba düşersin; hak yoldan çıkan kimse, cehaletinden dolayı imansızlık üzere gider. Hak Teâlâ'yı iste, bâtıldan uzak dur, cömertlikle ve insanlıkla tanın. Doğru yolu seçmeyen kimse, ebedi ahiret azabında kalır. Ey kardeşim! Şeytanın yolundan yürüme ki rezil ve kepaze olmayasın. Hakikat yoluna giren kişi, gece gündüz Allah'ın gazabının korkusuyla yaşar. ` 


Ey oğul! Daima nefsine karşı gel ki cehennem ateşine düşüp zelil olmayasın; nefsin arzu ve heveslerinin peşinden koşmak aptallıktır; ona itaat etmek sapkınlıktır; nefs-i emmarenin işi daima fitne ve fesat çıkartmaktır. 
Oğul! Durma haydi nefsine itiraz et, bundan daha güzel bir ibadet yoktur. İslâm hakikatini görebilmen için nefsinin boğazını arzularından kesmelisin. Nefsinin esiri olan kişi nasıl müslüman olabilir ve iman nuru ona nasıl yoldaşlık eder? Kendini beğenmiş kimse, Allah'ı (celle celâluhü| göremez, yüce Mevla”nın nuru sonra onun yolunu aydınlatır mı hiç? Müslümanlarla olmak için, nefsinin putlarını kır, belinden zünnar? çıkart. Eğer nefsinin arzularına engel olursan, maddi ve manevi bütün isteklerin yerine gelir. Âsi nefsini salıveren kimseyi, Allah (celle celaluhül cennet ehlinden yapmaz. İblis, nefsinin hevâ ve heveslerine düşkünlük edenlerin burunlarına yular takar, ancak nefsinin belini kıran kimseler, şeytanı meclislerin- den kovabilirler. Nefsini sabır okuyla öldürdüğün vakit, şeytanın yolu artık semtine uğramaz olur. 


Ey oğul! Şarap kadehini dudağına değdirme, Allah'tan (celle celaluhül kork, alev renkli o şarabı içme, taşı dahi yakıp eriten o ateşten kork. Şeref ve itibar istiyorsan eğer, Allah'ın (celle celâluhüj yasaklarından kaçınmalısın. Cenâb-ı Hakk'ın haram kıldığı şeylerden uzak dur, alakan varsa da terketmeye bak. 


Hizmet ehli olmayan, ilâhi huzurda makam bulamaz, hizmetsiz kişi nimetsiz kalır, eğer sana makam-ı âla gerekse, Allah'ın huzurunda mertebe bulmak için hizmete sarıl. 


Gönlünün Cenâb-ı Hak katında yer bulması için, kalbini haramdan korumaya gayret et, Allah Teâlâ'ya yakınlık kurmak için de ayağını bataklıktan çıkart. Allah'ın tcelle celaluhül nehyettiği şeylerin etrafında dolaşanlar, O'nun azabından nasıl kurtulabilirler? 


Misafirperverlik 


Ey kardeşim! Misafiri güzel ağırla, zira o Allah'ın (celle celaluhül nimetidir. Misafir kendi rızkıyla gelir, dahası ev sahibinin günahlarını götürür. Sende yiğitlik ve idrak varsa misafirin kıymetini bil. Ey oğull Misafire ikramda kusur etme, kâfir bile olsa git kapısını aç. 


9 Zünnar: Arapça, papazların bellerine sardığı kuşağa denir. Dünyaya 
gönül vermek, benlik, bencillik. 
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Allah”ın azabından eman bulmak için, gizli ya da aşikar sadaka ver. Hayır işlemeyi huy haline getiren kimsenin, şüphesiz ömrü uzar. Halka iyilik yapan kimseyi insanların en hayırlısı bil. İnsanlara toplum içinde zararı dokunanlardan daha kötüsü yoktur. Ey iman ehlil Cebbör olan Allah”tan kork, idraksiz aklından utan. 
Rabbü'l-âlemin'den korkmayanın dini yoktur, ahiret kaygısı çekmeyen kişi akılsızdır. Ey oğul! Müminsen eğer takva ehli ol. Hak Teâlâ'nın azabından korkun yoksa kâfirsin. Takvasız kimsede iman, imansız kişide ihsan bulunmaz. Tövbe etmemiş kimsede hidayet yoktur, hakikat ehli olmayanlar Hakk'ı göremezler. İlmi olmayan kişiyi amelsiz, hilmi olmayanı da sadakatsiz bil. 


Allah'ın İhsanları 


Dört şey Allah'ın celle celaluhül insana bahşettiği lutuflardandır, bunları iyi öğrenen bahtiyar olur: Birincisi, doğru sözlülük, ikincisi cömertlik ve güler yüzlülük, üçüncüsü emaneti korumaktır ki böylece gözünü hainlikten de uzak tutarsın. Her kime Allah (celle celaluhül bu dört hasleti ihsan etmişse o kişi takva ehli kullardan olur. 


Dostluğa Sığmayan Davranışlar 


Ey oğul! Dostun sana zararlı oluyorsa durma onunla alakanı kes. Seni insanlar içinde açıkça kötüleyen kimseyi dostun sayma, onunla yoldaş olma. Sarhoşla asla ahbaplık kurma, öyle kimselerden kendini uzak tut. 
Zekâtını vermeyen zenginden hayatta olduğun sürece uzak dur. Senden menfaat uman kimse, ayaklarına kapansa bile ona yakınlık gösterme. Ey oğul! Hilekârdan uzak dur. Çünkü âlemlere nur saçan Allah [celle celâluhüj onların düşmanıdır. Halktan faiz alan kimselere asla merhaba bile deme. Hasta insanların ziyaretlerine git, zira bu ahlâk insanların en hayırlısı olan Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] sünnetidir. Elinden geldiğince susamışlara su ver, dostlara meclislerde hizmet et. Yetimlerin de gönlünü al ki Cenâb-ı Mevlâ seni daima aziz kılsın. Çünkü bir yetim ağlamaya başlayınca Hak Teâlâ arş-ı a'lâyı sallar, böyle bir kimseyi ağlatanı Allah (celle celâluhüj cehennem ateşinde kebaba çevirir. Hasta bir yetimi sevindiren kişi, cennet kapısını açık bulur. 


Ey oğul! Sırrını ifşa eden insandan uzak dur. Gençliğinde ihtiyar kimselere hürmet göster ki sana da başkaları saygı göstersin. Güçsüzlere ve fakirlere merhamet etmen hoştur, çünkü bu meziyet Allah [celle celâluhüj dostlarına ait güzel huylardandır. Oğul! Tok karnına asla yemek yeme ki kalbini öldürmeyesin, insanın oburluktan sıhhati bozulur, çok yemek hastalığın tohumudur. Nasipsiz haset ediciye rahat yoktur. Bedbaht olan yalancı- da da vefa yoktur. Ahlâksızın tövbesi nasıl samimi olur? 
Şüphesiz cimrilerin iyiliği pek az olur. İkiyüzlüleri daima düşman bil, onlardan ve işlerinden davacı ol. İmanının su gibi saf olması için daima helâl rızık iste, haram azık peşinde koşanın kalbi ölüme mahkümdur. 


Akrabayı Ziyaret 


Git ve akrabanı, dostlarını ara, onları ziyaret et ki ömrün uzasın. Yakınlarından yüz çevirenin şüphesiz ömrü kısalır, hısımıyla ilgiyi kesen, bedenini akreplere yem eder. Yakınların kötü kimseler olsa bile, onlarla bağlarını 


PENDNÂME ۰ 69 


kopartmak kadar fena bir davranış yoktur. Akrabasına yabancı olan kişinin, vefasızlığı dillerden düşmez. 


Yiğitlik 

Ey oğul! Yiğitlik nedir bilir misin? İlk önce, gizli yerde Allah korkusudur. Kişi günah işlemeden önce istiğfar ederse sevapları günahlarından ağır basar. Salih insanların işleriyle meşgul olan, zayıflara, yoksullara iyilik eder, yardımda bulunur. Allah dostlarının safında yer alanlar, sıkıntı zamanında bile cömert olurlar. Ey oğul! Gerçek kâmil zatların meclisine katıl, Allah'ın [celle celâluhüj ne ihsanları var burada, gelip nasiplenesin sen de. Kâmillik sıfatlarını taşıyanlar, düşmanın ayıplarını bile dillendirmezler, o kimseler hasımlarının helâklerini istemezler, insanların gamlarına hep üzülürler, hüzünlü yaşarlar. 
Allah'ın (celle celâluhüj mert kulları, kendilerine birçok cefa ve bela gelse bile kimseden insaf ve adalet istemezler. 
Hak Teâlâ'nın yiğitlerinden olan kimselerin yoluna ayak basanlar nefislerinin peşlerinden koşmazlar. Ey oğul! 
Nefsinin arzularını terk et, selamet yoluna baş koy. 


Fakirlik ve Yoksulluk 


Ey oğul! Fakirliği bilir misin? Bilmiyorsan sana anlatayım: Fakir kimse abâsının altında yoksulluk yaşasa da kendisini insanların yanında zengin gösterir, yoksulluğunu belli etmez. Aç olsa da tokluktan dem vurur, düşmanına bile dostça yaklaşır. Her ne kadar güçsüz ve zayıf düşse de ibadet vakti olduğu zaman dostlarından geri kalmaz. Kalbinde gam vardır, eli boştur fakat terazide kendini şişman gösterir. Oğull Kendini dervişlerin zümresine ada ve onlara teslim et ki Allah (celle celaluhül seni bütün âfetlerinden korusun. Fakirlerle yoldaşlık edenler, cennet saraylarına yabancı kalmazlar. 


Gafleti Terketmek 


Allah'tan (celle celâluhüj gafil olma, gafilcesine bâtıllık yoluna sapma. Bu dünya ağlama yeridir, burada gülme; ibret gözünü aç ve dudağını dünya kelâmına mühürle. 
Karınca gibi hırsa kapılıp her yeri gezme, sana nasihat edeni can kulağıyla dinle. 


Ey oğul! Çocuk değilsin sen; oyun oynamayı bırak, işine şeytanı ortak kılma. Günah işlerde nefs-i emmâreye yardım etme, ömrünü asilikle telef etme. Kötülük ve töhmet getiren yerlere uğrama, Hakk”a kör misali yürüme. 
Nefis gibi bir düşmanın var senin, onun şerrinden sakın kendini güvende bilme, direksiz dam altına oturma. 
Günah ve heves yolunda at koşturup da kendini şeytanın maskarası yapma, mademki önünde bir yolculuk var, kendini güzel hazırla, geçip giden ömrünü baştan sona bir ölçüp tart. Oğull Cehennemdeki ateş halkalarını düşün de nefsini ayaklarının altına al. Allah'ın (celle celaluhül azabını iyi muhakeme et. O ateşte yanmamak için, Rabbü”l-ölemin”in emirlerini her daim yerine getir. 
Cehennem ateşinden geçmek herkes için kaçınılmaz. 
Burası sevinç, mutluluk yeri değil. Seni bu kadar zorluk beklerken zevkusefanın sırası mı? Ey fakir! Önünde seni bekleyen büyük bir ateş var. Senin korkun o cehennem ateşinden büyük müdür? Meşakkatli bu yolda yükün haylice ağır, başkalarının yardımıyla taşıyamazsın, seni bekleyen kıyamet günü var, Allah'tan [celle celiluhül kaçmak mümkün müdür hiç? Ey oğul! Şeriat yoluna sarıl, 


PENDNAME e 71 


mademki sen bir yolcusun, hevâ ve hevesi terket. Ey kardeşiml Allah”ın emirlerini dinle ki O”nun cennetine giresin, rızasına nail olasın. 


Cenab-ı Huda”nın hükmünden yüz çevirme ki mahşer gününde azap içinde kalmayasın. Adn cennetinde yer bulabilmek için, Hak Teâlâ'nın kullarına merhametli ol. 
Sana dârüsselâm denilen cennette yer verilsin istiyorsan, fakirleri gece gündüz doyur. Eğer bir mahzun kalbi mutlu edersen, yüzüne kapalı bile olsa cennet kapısı açılıverir. Bu öğütleri tutan kimselere Allah (celle celâluhü| iki cihanda da rahmetini bağışlar, bunları dinlemeyenler ise Rabbü'l-âlemin'den uzak kalırlar. 


Allahım, bizlere rahmet eyle, bütün günahlarımızı bağışla. Biz âciziz, biz çok günah işledik, senden başka bizi kim bağışlayabilir? Senden başka kime sığınabiliriz? 
İster yanına çağır, ister bizleri katından kov, biz kuluz, senin hükmün neyse ona razıyız. Allah'ın (celle celâluhü| rahmeti benim bu nasihatlerimi çokça okuyan ve yerine getiren kimselerin ruhlarına olsun. 


SÖZLÜK 


Abâ: Arapça abâe veya abâye de denir. Geniş, fakat kısa bir nevi gömlek olup, dizden biraz aşağı iner; üst tarafında, baş ve yanlarında kollar için birer delik bulunur. Keçi kılından dokunan kalın ve kaba kumaştan yapılır. Beyaz veya kahve renkli olur. Dervişlerin giydiği bir elbise olup, kökeninin Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] kadar uzandığı söylenir. Aba giyen dervişlere, “abâ-püş” denir. Süfiyye'nin abâdan elbise giymesinin, Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem] sünnetine ittiba için olduğu zikredilir. 


Âbid: İbadet eden, çok ibadet eden, zâhid. 


Adn cenneti: Adn sözlükte, yerleşmek, bir yerde oturmak demektir. Adn cenneti, peygamberlere, sıddıklara, şehidlere mahsus, içinde insan aklına sığmayacak güzelliklerin bulunduğu cennetin adıdır. 


Ahadiyyet: Arapça, birlik demektir. Bir şeye nisbeti olmayan, bir şeyin de kendisine nisbeti bulunmadığı şeye denir. Ahadiyyet makamı, ilâhi sıfattan bir makamdır. Bu makam, akıl ve anlatmakla vasfa gelmez. “O'nu 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ilmen hiçbir şey ihata edemez” (Nemi 27/84) ayeti ile, O”nun bu gayb-ı hüviyyet-i mutlaklığına işaret vardır. 


Alem: Arapça, kâinat, güneş sistemi ve çevresinde- ki gezegenler topluluğu, cihan, dünya, bütün varlıklar, mahlükat, insanlar, halk, cemaat, cemiyet çevre vb. kelime anlamları vardır. Tasavvufta ise, Allah'tan [celle celâluhüj gayri her şeye âlem denir. Âleme, âlem denmesinin sebebi onunla Allah'ın [celle celaluhül isimler ve sıfatlar bakımından bilinmesidir. Zira âlem kelimesi bilmek masdarından türemiştir. 


Ârif: Arapça, irfan sahibi anlamındadır. Allah'ı [celle celaluhül gerçek yönüyle bilen kişi. Alim gibi bilen manasına gelirse de ondan farklıdır. Alim, ilmi bir tahsil ve çalışma sonucu elde eder. Arif ise irfana, ilham ve hal ile ulaşır. Cenab-ı Hakk”ı keşif ve müşahede yoluyla bilen kişi. Bu bakımdan ümmi bir insana da arif denir, ancak alim denemez. Arifler için, ehl-i yakin, ehl-i din, veli, kutub ve genel olarak “ârif-i billâh” tabiri kullanılır. 


Arş: Arapça bir kelime olup anlamı, taht, çardak, tavan ve kubbe demektir. İslâmi terim olarak, Allah'ın [celle celaluhül kudret ve azametinin tecellisinden kinaye olarak, dokuzuncu kat semada bulunduğu tasavvur olunan tahttır. Bu bakımdan asıl anlamını ancak Allah'ın [celle celâluhüj bildiği bir şeydir. Kâinattaki bütün varlığı kuşatan bir cisim olup, yüksekliğinden dolayı bu ismi almıştır. 


Atlas libas: Yüzü ipek, iç tarafı pamuklu kumaş. 


Bâtıl: Arapça, hakikat olmayan şey manasına gelir. Yani esassız, boş şey demektir. Tasavvuf ıstılahında Hak'tan gayrı, adem olan mâsiva demektir. Süfiler bâtılı inkâr etmezler. Yani bâtıl vakıa olarak daima vardır ve 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olagelmiştir, şeklinde kabul etmişlerdir. Bu sebeple yok sayılmaz, varlığı olan fakat değerlendirmeye tabi tutulduğunda olumsuz görülen bir şeydir. 


Bedbaht: Talihsiz, mutsuz. 


Beka: Sözlükte “kalıcı olma” anlamına gelen bekâ, tasavvufta “kötü huyların yerini güzel huy ve iyi davranışların alması, kulun Allah”ın sıfat ve vasıflarıyla donanması” demektir. Allah'ta fâni olma haline fenâ fillâh, Allah'ta bâki olma haline bekâ billâh denir. 


Belâgat: Güzel konuşma kaygısıyla, bir konuyu bütün yönleriyle ele alıp hiçbir yanlışa ve eksiğe yer vermeden etkili bir şekilde anlatma sanatı. 


Bid'at: Sonradan ortaya çıkan şey, Hz. Peygamber”den [sallallahu aleyhi vesellem] sonra ortaya çıkan, sünnete aykırı uygulama. 


Dârüsselâm: Maddi ve manevi bütün âfetlerden korunmuş esenlik yurdu anlamına gelen ve Kur'ân-ı Kerim'de cennetin isimlerinden biri olarak geçen tabir. 


Derviş: Farsça bir kelime olup, muhtaç, fakir anlamlarına gelmektedir. Tasavvufta, Allah'a muhtaç olduğunu idrak eden ve Allah'ın rızası doğrultusunda hareket etmek için bir mürşidin terbiyesi altına giren kişi diye tabir edilir. 


Felah: Kurtulma, kurtuluş, selâmet. 


Felek: Arapça gökyüzü, yıldızların döndüğü yer, yedi kat sema, âlem anlamlarına gelir, çoğulu eflâktır. 


Fenâ: Arapça, fâni olmak, yok olmak manasına gelir. Nesnelerin, süfinin gözünden silinmesine fenâ denir. 
Zıddı bekâdır. Kul, insan olarak taşıdığı sıfatları ve huyları terkeder, fenaya ererek, tam hale gelir, olgunlaşır. 
Ancak, bu giden kötü sıfatların ve ahlâkın yerini, Allah'ta mükemmel olarak bulunan ilâhi sıfatlar veya ilâhi huyları alır. Kuşeyri, fenayı üçe ayırır: 1. İlk fenâ, kulun kendinden ve kötü sıfatlarından fâni olması. 2. İkinci fenâ, Hakk'ı temaşa eden kulun, Hakk'ın sıfatlarından da fâni olması. 3. Üçüncü fenâ, Hakk'ın varlığında yok olan kulun, kendi fenâsını görmesinden de fâni olmasıdır. 


Fenâ halinde kulun niyetleri, davranışları, ahlâki planda düzelme gösterir. Tefekkür planında görülen bu durum, fiillere de yansır. Fenâ fillâh tabiri de şu şekilde açıklanır: Kulun zat ve sıfatının, Hakk'ın zât ve sıfatında fani olması. Kul, bu durumda bütün dünyevi ilgilerinden uzaklaşır, Allah'ın birlik dergâhına tam bir teveccühle yönelir. 


Fesahat: Kurallı, etkileyici, heyecan verici ve inandı- 
۲۱۵۱ söz söyleme sanatıdır. 


Figan: Farsça, acı acı bağırmayı ifade eder. İç hallerin dışa vurulması, dert yanma, içini dökme. 


Gaflet: Yapacağını önceden düşünmeyen, başına geleceği önceden düşünmeyip ihmal eden, gaflette bulunan, gafletli, ihtiyatsız, dikkatsiz, habersiz. 


Gıybet: Arapça, dedikodu demektir. Birinin ardından, olumsuz yanlarını başkalarına söylemeye giybet denir ki haramdır. Allah'ın Settâr isminin, kulların ayıplarını örtmekle ilgili oluşu, bu konuda ilâhi bir örnektir. Hucurât süresinde dedikodu yapılan kişinin, ölü haldeki etinin yenilişindeki haramın şiddeti, dedikoduya eş tutulmuştur. 


Hakikat: Bir şeyin doğrusu, aslı ve mahiyetidir. Mecaz ve teşbihten uzak asli mana anlamına gelir. Akaid ve 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kelâm ilminde hakikat, mahiyet demektir. Fıkıh ve tefsir- de, mecazın zıddı manasında kullanılır. 


Hâlik: Allah'ın isimlerinden biridir, yaratan, var eden anlamına gelir. 


Hasis: Cimri, bayağı, insanı küçülten, değersiz. 


Hayâ: Allah korkusu sebebiyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınma, utanma. 


Hevâ: Arapça, arzu, istek gibi anlamları vardır. Kâşâni şöyle tanımlar: Nefsin, şeriatı dikkate almaksızın arzuladığı şeylere yönelmesi. 


Hilim: Tabiat yavaşlığı, tabiatta yumuşaklık, sabır, tahammül, hiddet ve gazabın aksi. 


Huşü: Arapça, itaat etmek, boyun eğmek, tevazu göstermek, korkmak gibi manalara gelir. Hakk'a boyun eğmek. Kalbin, Hakk'ın önünde hazır bulunmasına da huşü denmiştir. Hasan-ı Basri huşüyu, “Kalpte, Allah korkusunun sürekli olarak bulunmasıdır” diye ifade eder. İnsanın kendini alçak gönüllü ve mütevazi kılmasına huşü dendiği gibi, huzünun da aynı manaya geldiği kaydedilir. Namazdaki huşünun, kulu felaha (kurtuluşa) erdirdiği âyetle sabittir (Mü”minün 23/1-2). Namazdaki huşünun nasıl olacağı şu şekilde tanımlanmıştır: Kulun, namazda, sağ ve solundakini bilemeyecek derecede, kendini Rabb'ine vermesi. Kuşeyri, Hakk'ın heybetinin kalpte hissedilmesini huşü olarak değerlendirir. 


İdrak: Arapça, kavramak demektir. Tehânevi'ye göre idrak iki çeşittir: 1. Basit idrak: Hakk'ın vücüdunu (varlığını) idrak etmekle beraber, bu idrakin ve idrak edilen Hakk'ın şuurunda olmamak. 2. Mürekkeb (bileşik) idrak: Hakk'ın varlığını idrak etmekle beraber, bu idrakin ve idrak edilen Hakk'ın şuurunda olmak. 
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İfşa: 1.Meydana çıkarma, açıklama, faş etme, 2.Yayma, neşir ve ilân etme 


İhsan: Bir şeyi iyi ve güzel etmek, güzel bilmek manasında Arapça bir kelime. Tasavvufta, bir kişinin Allah”ı göremese de görüyormuş gibi ibadet etmesidir. İhsan bir makamdır. Bu makamda kul, Hakk'ın isim ve sıfatlarının izlerini düşünme durumundadır, ibadet yaparken Allah'ı hemen önünde imiş gibi düşünür ve sürekli O'na bakış halindedir. Bunun en düşük derecesi, Allah'ın kendisine baktığını düşünmektir. Bu, murakabenin ilk derecesidir. 
Bunun tahakkuku için yedi şeye ihtiyaç vardır: Tövbe, Allah'a yönelme (inâbe), zühd, tevekkül, işleri Allah'a havale etmek (tefviz), rıza ve ihlâs. İhsan sebebiyle şükretmek, Süfiyye'nin edeplerindendir. Bu da, onların Allah'a tam tevekkül etmelerinden, tevhidlerindeki saflıktan, Allah'tan başkasına asla bakmamaktan ve nimet vasıtasıyla nimet vereni görmekten kaynaklanan bir husustur, insandaki rü'yet yakinen olup, hakikaten değildir. 


İltifat: Güler yüzle muamele, nazik ve yumuşak davranma, gönlünü hoş etme. 


İrfan: Arapça, bilmek demektir. Sezgi, tecrübe ve manevi yolla elde edilen bilgi. 


İstiğna: Zenginlik, ihtiyaçsızlık anlamında Arapça bir kelime. Allah'a vâsıl olanın O'nunla yetinmesi hali. Bu durumda başka şeye ihtiyaç duyulmaz. Allah ile istiğna güzel, fakat Allah'tan istiğna çirkindir, küfürdür. “Allah'a tevekkül et! Zira O vekil olarak kuluna yeter!...” (Ahzâb 33/48). 


Kader: Allah'ın bütün yarattıkları için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli, alın yazısı. 
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Kahhar: Allah”ın isimlerinden biridir, ziyadesiyle kahredici, yok edici, yüce bir varlık anlamına gelir. 


Kamil: Yetişkin, ağırbaşlı, mükemmel, kemale erişmiş. 


Kaza: Allah”ın ezeli hükmünün, takdirinin meydana gelmesi. 


Kesret: Arapça, çokluk demektir. Vahdetin zıddıdır. 


Letâfet: Naziklik, yumuşaklık, vb. manaları olan Arapça bir kelime. Tehânevi, dört türlü letâfet vardır der: 
1. Dokunma ile ilgili duyum inceliği. 2. Küçük parçalara bölünmeyi kabul etme. Bölünebilirlilik. 3. Kavuşmak- tan aşırı etkilenmek. 4. Şeffaflık. Bu dokunulan bir şey değildir. Takipler ince gıdaların duyum gücünü inceltip, ağır yiyeceklerin körelttiğinden bahisle, yiyeceklerden meydana gelen letâfete (rikkat, incelik) işaret ederler. 
Riyâzette, hayvani gıdalardan ziyade, bitkisel gıdalara riayet (vejetatif beslenme) etmenin sebeplerinden biri de budur. 


Levh-i mahfüz: Arapça korunmuş levha demektir. 
Ulvi âlemde, olmuş ve olacak her şeyi içeren ilâhi levhanın adıdır. Levhin dört kısmından ikincisi olan Kitab-ı Mübin ve külli nefse de bu isim verilir. Buna levh-i kader de denir. 


Lutuf: Arapça, bağış demektir. Kulu Hakk'ın taatine yaklaştıran ve günahlardan uzaklaştıran her şey. 


Mamur: Harap olmayan, sağlam ve bakımlı, bayındır. 


Marifet: Arapça'da bilgi anlamında bir söz. Tasavvufta, dört kapı da denilen dört mertebe vardır: 1. Şeriat, 2. Tarikat, 3. Hakikat, 4. Marifet. Şeriat olmadan tarikat, hakikat ve marifet olmaz, her şeyin başı, şeriatı, 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yani İslâm dinini iyi yaşamaktan geçer, islâm'ı yaşama ve anlamada, takva boyutunda olmak üzere derinleşme sonucu bu mertebeler teşekkül etmiştir. Bu durumda, herkesin normal gündelik kurallara uyarak yaşadığı İslâm'a şeriat; dinde biraz takva cihetine ağırlık verenlerin yaşadığı ve ulaştığı inceliğe tarikat; takva ve vera'da titizlikle varılan sonuca hakikat ve nihayet bu yaşama- nın, mana açısından kişide ifade ettiği bilgi planındaki sonuca marifet denir ki meydana gelişi, yaşamakla sıkı sıkıya irtibatlıdır. Bunlardan ilki avama, ikincisi havassa aittir. Hacı Şaban-ı Veli bu dört mertebeyi şöyle anlatır: Şeriat beden için, tarikat kalp için, hakikat ruh için, marifet Hak içindir. Marifetin, sırra ait olduğunu söyleyenler de vardır, ilim ile marifet bir imiş gibi gözükmesine rağmen, aralarında ince bir fark vardır: İlmin zıddı cehil iken, marifetin zıddı inkârdır. İlim kesbi iken, marifet vehbidir. 
Hafni de bu konuyu şu şekilde açıklar: Kul, Allah'ı sıfat ve isimleri ile bilir, Allah'la arasındaki kulluk muamelesinde ciddi, samimi ve doğru olur, sonra kötü ahlâkını düzeltme yoluna gider. Hakk'ın kapısından sürekli olarak ayrılmaz, yani kalbi ile sürekli itikâf halindedir (yani ihsanı yaşar). Sonra kendisine hatıralar gelir, sürekli içten Allah ile münacat (söyleşi, yalvarı) halinde olur. Allah tarafından kalbine gelen sırlardan bahseder, işte bu durumda olan kişiye ârif ve bu kişinin bilgisine de marifet denir. Nefsinin kötülüklerinden ne denli uzak olursa Rabb'i hakkındaki marifeti, o denli artar. Bir kimsede marifetin meydana geldiğinin belirtisi, o kişide Allah'tan heybetin zuhur etmesidir. Marifeti fazla olanın, heybeti fazla olur. Bazıları da marifeti fazla olanın sekineti fazla olur, demiştir. 


Marifetullah: Allah'ı (celle celaluhül bilme, Allah bilgisi anlamında Arapça bir tamlama. Allah”ın varlığının ve birliğinin bilinmesini ifade eden bir tabirdir. Kulun Allah'ın sıfatlarını, esmâsını düşünmesi vâciptir. O'nun yüceliğini, kendisinin âciz ve sonlu bir varlık olduğunu şuüri seviyede anlamak ve kulluğun esprisine ulaşmak her müminin görevidir. 

Melul: Boynu bükük, zavallı, üzgün. 


Miskin: Arapça, zelil, hor, zavallı kimselere miskin denir. Varlık duygusundan sıyrılan, varlığı yokluğa çeviren, kendisinde hiçbir varlık görmeyen kişi demektir. 
Eskiden, cüzzam hastalığına, miskin hastalığı denirdi. 
Bu durumda olanlar için, şehir dışında “miskinhane” yapılır ve orada ikamet ettirilirdi ki bu yerlere, “Miskinler Tekkesi” de denirdi. 


Musibet: Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey. 
Mütmain: Emin, kâni, müsterih şüphesi olmayan. 


Muttaki: Arapça, sakınan, takva sahibi kimse anlamındadır. Cürcâni, dini vecibelerin tümünü yerine getiren kişiyi müttaki olarak tanımlar. 


Muzaffer: Zafer kazanmış, başarıya ulaşmış, galip. 


Müctehid: İctihad yapan, âyet ve hadislere dayanarak hüküm ortaya koyan âlim, imam. 


Münafık: İnanmadığı halde inanmış görünen kişi, arabozan, ikiyüzlü. 


Mürşid-i kâmil: Sırat-ı müstakimi (doğru yolu) gösteren, dalâletten hidayete sevkeden kişidir. Mürşid-i kâmil, tasavvufta seyrü sülükünü tamamlayıp, irşada ehliyetli ya da icazetli olan kişiler için kullanılan bir tabirdir, şeyh ile aynı manaya gelir. 
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Mürüvvet: Arapça, iyilikte bulunmak, insanlık anlamında bir kelime. Cürcâni'ye göre mürüvvet, insanda bulunan ve onu akıl ve din açısından övülen davranışlara götüren ruhi bir yetenektir. Allah dostlarının lutuf ve ihsanlarına da, mürüvvet denir. Dostların kusurlarını görmemek, ibadetini az bulmak da mürüvvet olarak kabul edilir. 


Nefis: Arapça bir kelime olup çok sayıda manaları ihtiva eder: Ruh, akıl, insanın bedeni, ceset, kan, azamet, izzet, görüş, kötü göz, bir şeyin cevheri, hamiyet, işkence, ukubet, arzu, murat. Tasavvufi olarak Kâşâni'nin ifade ettiği gibi, kendisinde iradi hareket, his ve arzu, murat. Tasavvufi olarak Köşani”nin ifade ettiği gibi, kendisinde iradi hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharlı bir cevherdir. Kötülüğü emreden manasında anlaşıldığı gibi, Allah tarafından insana üflenen ve ruh-i Rahmani, ilâhi ben manasına da kullanılmıştır. Hakim et-Tirmizi bunu şöyle tanımlar: O, hayvani ruhtur, kalp (nefs-i nâtıka) ile beden arasında vasıtadır. 


Nefs-i emmâre: Emredici nefis anlamında Arapça bir tamlama. Kâşâni, bu nefsin, bedeni tabiata meylettiğini, lezzet ve hissi şehvetleri körüklediğini söyler. Yani kalbi, ulvi değil, süfli (aşağılık, alçak) şeylere celbeden şeye nefs-i emmâre denir.Yusuf süresinin 53. âyet-i kerimesin- de bu nefse işaret edilmiştir: “Ben nefsimi temize çıkarmıyorum, zira nefis, kötülükle emredicidir...” Nefs-i emmâre, şer yuvası, kötü fiillerin, yerilmiş ahlâkın kaynağıdır. 


Riya: Arapça, gösteriş yapmak demektir. Amel işlerken Allah'tan başkası düşünülerek ihlâsı terketmektir. 
Kur'ân-ı Kerim'de, “Malını insanlara gösteriş yaparak infak eden gibi” (Bakara 2/264) âyeti ile bu hususa işaret 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olunur. Benzeri bir ayet de şudur: “İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah”ı az zikrederler” (Nisa 4/142). 


Riyözet: Arapça, terbiye ve ıslah etme, idman yapma, eğitme vb. gibi anlamları olan bir kelime. Nefsi eğitmek üzere onu aç, susuz ve sevdiği şeylerden mahrum bırakmaya riyazet denir. Nefsi ibadete alıştırmak üzere eğitmek de riyâzettir. Nefis cihadı bir ömür boyu sürer. 
Bu yüzden süfiler, tasavvufu “barışı olmayan savaş” olarak nitelemişlerdir. Üç türlü riyözet vardır. 


1. Avam tabakasının riyâzeti: İlimle ahlâkı, ihlâsla ameli süsleyip, Hak ve halk ile olan muamelede hukuka riayet etmek şeklindedir. 


2. Havas tabakasının riyâzeti: İçteki tefrikayı (ayrılıkları) kesmek, Hakk'a huzur-ı kalple ibadet etmek, geçtiği makamlara iltifat etmeyi bırakıp yüksek makamlara çıkmak olarak ortaya çıkar. 


3. Havassü'l-havassın riyâzeti: Şahid ve meşhud ikiliğini bırakıp şühüdda fâni olmak, yani ce'm'u'i-cem' mertebesine yükselmek. Edebin riyâzeti, nefsin tabiatından kurtulmaktır. Talebin riyazeti, muradın sıhhatli olması, insanlarla sohbetten uzak olmaktır. Namaz ve oruca devam ve günahlardan korunmak, uyku kapısını kapamak da riyâzetten sayılmıştır. 

Rüz-i mahşer: Mahşer günü, kiyamet koptuktan sonra insanların diriltilip hesap için toplandıkları gün, kıyamet günü. 

Salih: Arapça, istikamet ve iyilik sahibi dürüst kimseye denir. 

Selâmet: Arapça, esenlik, huzur, barış manalarına gelir. Emniyet makamı: “Oraya, emniyetli olarak selâm ile giriniz” (Hicr 15/46) âyeti buna işaret eder. 
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Seyrü sülük: Tasavvuf ve tarikatlardaki eğitim ve terbiye işine verilen genel ad seyrü sülüktür. Lugatta seyr gezmek, ve yürümek anlamındadır. Sülük ise gitmek ve yola girmek demektir. Tasavvuf ıstılahında seyr, cehaletten ilme, kötü huylardan güzel ahlâka, fâni varlıktan Hakk'ın varlığına yönelmektir. Sülük, tasavvuf yoluna girmiş kişiyi Hakk'a vuslata hazırlayan ahlâki eğitimdir. 
Bir başka ifadeyle seyrü sülük, tasavvuf ve tarikata giren kimsenin manevi makamları tamamlayıncaya kadar geçeceği sahaların adıdır. Seyrin başı sülük; yani yola girmek, sonu da vüsül; yani Hakk'a vuslattır. Hakk'a vuslat Allah'ı görüyormuşçasına kulluk (ihsan) şuuruna ermek, daima Hak ile beraber bulunduğu (maiyyet-i ilâhiyye) bilincini yakalamak, O'na teslim olup O'ndan razı olmaktır. 
Her iş ve fiilin gerçek failinin Allah olduğunu kavramak ve varlık iddiasından kurtulup gerçek tevhide ermektir. Can mülkünde ve cihan mülkünde Hakk”ı hakim kılmaktır. 


Şakir: Kur”an-ı Kerim”de çok sık geçen kelimelerdendir. Şükreden, durumundan memnun olan anlamına gelir. 


Şehvet: Arapça, şiddetli arzu demektir. Nefsin bir şeyi şiddetle arzulamasıdır. İki türlü şehvet söz konusudur: 1. Varlığı gerekli olan, yok olduğu zaman insanın bedenine zarar getiren şehvet. 2. Olmadığı zaman, bedenin zarara uğramadığı şehvet. Kur”an”da kötülenerek zikrolunmuştur: “İnsanlar için şehvetleri sevmek süslü gösterildi” (Âl-i İmrân 3/14). “Sizler, kadınlar dururken, şehvetle erkeklere geliyorsunuz” (A'râf 7/81). Seyyid Şerif Cürcâni şehveti, nefsin hoşlandığı şey, nefsin bir şeye meyletmesi, şeklinde tanımlamıştır. İslâm'da şehvetleri yok etmek değil, terbiye etmek, meşru sınırlar içinde tutmaya çalışmak esastır. 
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Takva: Arapça, korkma, sakınma, kaygılanma anlamında bir kelime. Takvanın dışı Allah”ın hududunu muhafaza, içi de ihlas ve niyettir. Takva, dini daha derin bir anlayışla yaşamaktır, dinde hassaslıktır. Takvada, ruhsattan kaçış, azimetle amel ediş söz konusudur. Bu yüzden, her ne kadar müftüler bir konuda fetva verseler de sen, yine kalbine danış, derler. Takvayı üçe ayırırlar: 
1. Avamın takvası: Bu, sahibini ebedi cehennemden korur. 2. Havassın takvası: Sahibini cehenneme girmekten korur. 3. Ehassın takvası: Sahibinin cennette derecesini yükseltir ve Allah'ı müşahedeye layık kılar. 


Tarikat: Arapça bir kelime olup yol, mezhep anlamlarına gelir. Tasavvufta, bir mürşidin manevi terbiyesine girip nefsini terbiye etme yolu. 


Tazim: Büyük görme, saygı gösterme. 


Tecrid-Tefrid: Arapça, yalnız başına kalmak, tek yapmak, soyutlanmak vb. gibi anlamları olan iki kelime. 
Salikin dışını mal ve mülkten, içini de karşılık bekleme anlayışından arındırması. Tecrid, mâlik olmamak; tefrid, memlük olmamaktır. Tecrid, kalbi Allah'tan başka şeylerden uzak tutmak; tefrid, Hakk'ı sânına layık olmayan sıfatlardan yüce tutmak, O'nu ferd (eşsiz, benzersiz) olarak görmek. 


Tekdir: Azarlama, çıkışma, zılgıt. 
Tevazu: Alçak gönüllülük, büyüklenmeme. 


Tevekkül: Arapça, vekil edinme, güvenme anlamında bir kelime. Gerekli tüm çabayı sarfederek, her türlü tedbiri aldıktan sonra işi tam bir inançla Allah”a havale etme, yani deveyi bağladıktan sonra Allah”a emanet etmeye tevekkül denir. Tevekkül bir kalp amelidir. 
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Seri-i Sakati tevekkülü “güç ve kuvvetten sıyrılmak”, İbn Mesrük “hükümlerdeki kazâ cereyanına tam anlamıyla teslim olmak” diye tarif ederken, onu ihsan makamında bulunma şartına bağlayıp, muhsinlerin tevekkülünü, işi Allah'a döndürmekten ibaret görenler de vardır. Tevekkülde esas olan, kalbin ıstırapsız olmasıdır. Istırap halindeki kalpte tevekkül olmaz. Tevekkül makamındakilerin bir kısmı, Allah'ın huzurunda, ölü yıkayıcısı elindeki ceset gibi durur. Allah'a tevekkül edenin yaveri Hak'tır. 


Tevhid: Arapça, birleşmek demektir. Cürcâni, Allah'ın zatını, akılla tasavvur olunan, zihni olarak hayal edilebilen her şeyden uzak tutmak diye tarif eder. Yine ona göre tevhid üç şeyde olur: 1. Allah'ı rubübiyyetle tanımak, 2. Vahdâniyyetle ikrar etmek, 3. Eş ve benzer olanları O'ndan nefyetmek. İki çeşit tevhid vardır: 1. Kusüdi tevhid: Sadece Allah'ı kastetmek, istemek veya Allah'ın istediğini istemek. Yani kulun ve Allah'ın iradesinin bir noktada birleşmesine kusüdi tevhid denir. Bu, kulun iradesini Hakk'ın iradesinde eritmesi şeklinde de tanımlanır. 2. Şühüdi tevhid: Sâlikin vecd halinde mâsivayı terkederek sadece Hakk'ı görmesidir. Buna, vicdani ve zevki tevhid de denir. Eskiden Allah'ın birliğini anlatan manzumelere tevhid denirdi. 


Tövbe: Dönmek, pişmanlık duymak anlamlarına gelir, İslâm dininin emir ve hükümleri dahilinde yasaklanmış olan şeyleri terkedip helâl olan şeyleri yapmak demektir. 


Ülfet: Arapça, kaynaşma, yakınlık, ısınma gibi anlamları olan bir kelime. Cürcâni, bu tabiri, iyi geçinmeyi sağlamaya yardım konusunda fikirlerin birleşmesi şeklinde tanımlar. İyi geçinmek; anlaşmazlığa düşmeden, herkesle güzel geçinmek. 
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Veli: Arapça, dost anlamındadır. Velinin tanımı, Buhâri'de (Rekaik, 38) şu kudsi hadisle verilir: “Allah, bir kulunu sevdiği zaman onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Bu kul, Allah”tan bir şey istese bu isteği kabul görür. Allah”a sığındığında, Allah onu korur. Kim bir velime düşmanlık yaparsa ona harp ilan ederim.” “el-Veli”, Allah”ın güzel isimlerindendir. (Ontolojik anlamda olmamak üzere) Allah'a yakınlık sağlayan kişilere veli denir. Veli kelimesi hem fâil hem de mef'ül anlamındadır. Fâil olarak, taat halinde devamlı olan kişiyi; mef'ül olarak da, Allah'ın nimetleri üzerinde devamlı olan kulu ifade eder. Kısaca, sürekli olarak taate devam eden, isyandan uzak duran, şehvetlerden kaçınan âriflere veli denir. Veli kelimesinin çoğulu evliyadır. 


Visal: Kavuşmak, sevgiliye kavuşma. 
Yüz suyu: Ar, hicap, şeref, ab-ırü. 
Zebun: Güçsüz, zayıf, biçâre. 


Zikir: Zihinde tutmak, unutmamak anlamlarına gelir. 
Tasavvufta zikir, mürşidin müridine nefsini terbiye etmesi için bazı evradları ders alarak vermesidir. 


Zulmâni: Karanlık, karanlıkla alakalı, gaflet uykusun- da olan. 
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